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Tercüme ve İzahlar 
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ÖNSÖZ 


Hz. Alı, ilim ve hikmet deryasıdır. Vecizelerinden bir tanesi bile bir makale, hatta kitap konusu olabilecek kadar derin, özlü ve kapsamlıdır. Taşıdığı yüksek yetenek ve üstün deha- ya, hayatını adadığı Kur'âni hikmet ve Peygamberi irfandan beslenişi de eklenince artık erişilmez bir zirve ve uçsuz bucaksız bir ufuk halini almıştır. 


Okuduğum bazı kaynaklarda onun vecizeleri dikkatimi çekti. Tefekkür ve ibretle okudum. Çok istifade ettim. Onun 11.000 civarında vecizesini toplayan Gwrerü 7-Hikem (Âmidi) isimli eserden, deryadan bir damla, güneşten bir şule kabilin- den bir kısmını seçtim. 


Bunları, başladıkları “Acibtü-Hayret ederim, şaşarım”, “AhsenüzEn güzel”, “A“zamü”En büyük”, “Aslu”Aslı, temeli” vb. kelimelere göre gruplara ayırdım. Grupların içeriklerine göre başlıklandırdım. Bu inci tanelerini andıran güzel ve hikmetli sözlerin bana ilham ettikleri duygu ve düşünceleri 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de her vecizenin arkasında kaydettim. Söz konusu kısa açıklamalarımda, varsa kusur ve yanlışlıklar bana, güzellikler ise ilham kaynağım vecizelerin sahibine aittir. 


Faydalı olacağından emin olduğum bu hikmet parıltılarının bir kitap kisvesine bürünerek umumun istifadesine sunulmasında emeği geçen Semerkand Yayınları çalışanlarına teşekkürlerimi sunuyorum. 


Kitabı okurken, her vecizenin önünde üç rakam bulacaksınız. Bunlardan ilki, kaynağımız olan Gwrerü "I-Hikem”in cildini, diğeri sayfasını, üçüncüsü ise vecizenin oradaki sıra numarasını göstermektedir. 


Vecizelerin harekeli olarak Arapça orijinaline de yer verdik ki hem karşılaştırma imkânı olsun hem de isteyen ezberleyebilsin. 


Sizi fazla meşgul etmeden buyurun, bu altın sözleri bir kez daha birlikte okuyup üzerinde ibretle düşünelim. Eminim ki sizler, çok daha iyi nüfuz edecek ve daha büyük dersler çıkaracaksınız. 


İstifadenizin bol olması dileğiyle Allah'a emanet olun... 


Prof. Dr. Abdulaziz Hatip 
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“Dünyadan göçeceğini çok iyi bildiği halde, ahireti için neden güzelce hazırlık yapmadığına şaşarım.” 


Dünya ile ahiret arasındaki mukayese, hemencecik parlayıp sönen bir şimşekle sürekli yanan bir güneş arasındaki mukayese gibidir. İnsan, bu uzunluk ve kısalığa göre özen ve önemi ayarlamalıdır. Dünya madem fâni, hayat kısa, gayet lüzumlu vazifeler çok ve o sonsuz hayat burada kazanılacak, o halde akıllı kimse, dünyayı ahiretin bir tarlası bilip orası için burada var gücüyle çalışmalı, orada işe yarayacak manevi ürünler ekip biçmelidir. Başka türlü davrananlara cidden şaşılır. 
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“Aklı başında olan kimselerin, mutlaka varılacak ahiret yurdu için manevi azık toplamak ve güzelce hazırlık yapmaktan gafil davranmalarına şaşarım.” 


Mademki ahiret var ve mutlaka oraya gidilecek, o halde gidilecek yere yönelik ve orada para edecek işler yapılmalı, hazırlıkta bulunulmalıdır. Aklın yolu budur. Kısa süreli bir tatile veya yolculuğa giderken hazırlık yapma ihtiyacını hisseden aklı başında her insanın, ebedi hayatı için hazırlık yapmamasına şaşılmaz mı? 
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“Her gün canından ve ömründen azaldığını görüp durduğu halde ölüm için hazırlık yapmayana şaşarım.” 


Ömür binasından her gün bir taşın düştüğünü, sayılı ömür dakikalarının her nefes azaldığını gören kimsenin, ecel aslanının nefesini ensesinde hissetmesi gerekmez mi? Azrail aleyhisselimın ölüm okuna her an hedef olan bir kimsenin, bu durumun intikal etmeye vesile olduğu, kabir, berzah, mahşer ve sırattan geçen, en sonunda da cennet veya cehennemle son bulacak ebediyet yolculuğu için dikkatli ve hazırlıklı olmayana gerçekten şaşılır. 
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“Gün gelip de kabirde geceleyeceğini bilen bir kimsenin, günahlardan el çekmemesine şaşarım.” 


Kabir gecesi ve berzah kışı gelmeden, gündüze benzeyen hayat ve yaza benzeyen ömürde hazırlık yapılmalı. 
Bunun için de, öncelikle günahlardan el çekilerek tertemiz bir tövbede bulunulmalıdır. Yoksa zaten sıkıntılı olan kabir evine günah karanlıkları ve Allah'a isyan afeşleriyle gitmek aklı başında kimsenin kârı değildir. 
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“Allah”ın, kendisine şiddetle ceza vereceğini bildiği halde, hâlâ günahta ısrar edene şaşarım.” 


Yüce kitabında ve sevgili peygamberlerinin diliyle pek çok defa tehditlerde bulunan ve emir ve yasaklarına karşı gelenleri cehennemle korkutan yüce Allah'ın bunca uyarısını önemsemeyip nefis ve şeytanın komutası altında Allah'a karşı isyan bayrağı açan ve günahta ısrar edenlere gerçekten şaşılır. 
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“Yapılanların mutlaka bir karşılığının bulunacağını bilen kimsenin, güzel işler yapmamasına şaşarım.” 


Gerçekten ne iyilik ne de kötülüğün karşılıksız kalmayacağını, iyiliğin cennet gibi bir mükâfatı, kötülüğün de cehennem gibi bir cezası bulunduğunu, imanının verdiği ışık ve ferasetle bilen kimsenin hep güzel şeyler yapma azmi içine girmemesine şaşılır. 
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“Rahatsızlık vereceği için yemeğe karşı perhiz tutan kimsenin, acıklı cezasını (âkıbetini) düşünüp günahtan kaçınmamasına şaşarım.” 


Şu kısacık dünya hayatının sağlık ve huzuru için bazan çok da canının çektiği yemeklere karşı perhiz tutan, çok istediği halde yemeyen kimsenin, hem dünyada hem de ahirette çok büyük ceza ve sıkıntılara neden olan günahlardan aynı duyarlılıkla uzak durmamasına şaşılmaz mı? Günahların, zehirli bal gibi, görünüşte ve uğursuz bir tatlılık ve çekiciliği varsa da, işlendikten sonra manen karın sancıları çektirir; bazen de manevi ölüm ve dinî hayat açısından helâke sürükler. Cehennemin, nefsin hoşuna giden günahlarla çevrili olduğunu bilen bir müslümanın bu cümleden alacağı büyük dersler vardır. 
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“Kendisinden nakledildiğinde zararı olan, nakledilmediğinde faydası bulunmayan bir sözü söyleyene (sözler konuşmasına) şaşarım.” 


İnsan, konuşacağı zaman söyleyeceklerinin muhasebesini yapmalı. Fayda ve zararını iyice ölçüp tartmalı. Bir faydası olacaksa konuşmalı. Faydasız veya zararı çoksa hiç konuşmamalıdır. “Söz gümüşse, süküt altındır” atasözü de bu gibi durumlar için söylenmiş olmalıdır. 
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“Dünyasında kendisine bir fayda sağlamayan, ahireti için de sevap vesilesi olmayan sözü söyleyene (şeyler konuşana) şaşarım.” 


Her organ gibi dil de dünya ve ahiretimiz için bir işe yaramak ve fayda sağlamak için verilmiş. Faydasız, hatta zararlı sözlerle dili meşgul etmek, mâlâyâni konuşmak akıllı kimsenin kârı olmasa gerek. Böylelerini gören aklı başında kimseler şaşkınlıklarını gizleyemezler. 
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“Derdinin dermanını bilen kimsenin neden elde etmeye çalışmadığına, bulduğunda da niçin kullanmadığına şaşarım.” 


Maddi ve manevi her derdin bir dermanı, her sıkıntının bir çaresi, her problemin bir çözümü mutlaka vardır. Böylesi durumlarda eli kolu bağlı durmak, davranmamak, harekete geçmemek, çözüm yoluna başvurmamak olacak şey mi? Çaresi olan konuda acze düşmek aklın değil, akılsızlığın kârıdır. 
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“Yitirdiği herhangi bir şeyi canla başla arayan kimsenin, yitirmiş olduğu öz benliğini aramaya koyulmamasına şaşarım.” 


İnsan, bir iğnesinin bile kayıp ve zayi olmasına razı değildir. Oysa çok büyük hedef ve hikmetlerle donatılmış sayısız duyu ve duygularla mücehhez maddi ve manevi vücudunu Mücid”inin (yaratanının) yolunda kullanmamakla değerden düşüren, hatta zayi ve heba eden gafil insanın bu tutumu gerçekten hayret vericidir. İnsan, gafletle unuttuğu, âdeta yitirdiği öz benliğini yeniden bulmalı, Rabb’inin yoluna girmeli, saptığı dalâlet yolundan ayılarak hakka dönüş yapmalıdır. 
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“İnsanların kusurlarını yadırgadığı halde, herkesten çok kusurlu olan nefsini görmeyene şaşarım.” 


Kendi kusurlarını görmek ve düzeltmek ve bu gayretle başkalarının kusurlarını görmeye bile fırsat bulamamak bahtiyarlıktır. Tersi ise bedbahtlık işaretidir. Elin gözündeki çöpü görüp de kendi gözündeki merteği görmeyen kimse, cidden acınacak ve şaşılacak haldedir. 


ö 
“Te No 
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“Kendisinde bulunmadığını bildiği bir iyilikle övülüp de bundan memnun olana şaşarım.” 


İnsan, başkalarının övgülerine kanmamalı. Çünkü onlar, bizim güzel ve iyi yönlerimizi görerek bu övgülerde bulunuyorlar. Onların bu görüşleri bir iyi niyet ve güzel tahmin sonucudur. Oysa biz kendimizi herkesten daha çok biliriz. 
Binbir türlü hata ve kusurlarımızın farkındayız. Şu halde başkalarının övgü ve alkışlarına asla kanmamalıyız. Bu övgü ve alkışlar zehirli birer baldır. Hoşumuza gitseler de bizi gurur ve yanılgılara sürükledikleri için manen öldürücüdür. Dolayısıyla birinin bizi övdüğünü gördüğümüzde, gurura kapılmak şöyle dursun, Rabbimiz”e hemen şöyle yalvarmalıyız: “Allahım, beni, onların zannettiklerinden daha hayırlı eyle, söylediklerinden beni sorumlu tutma, bilmedikleri kötülüklerimi ise benim için bağışlal” 


Nitekim bir grup insan, Hz. Ali'yi (radıyallahu anh) yüzüne karşı övdüler. Bunun üzerine o şöyle dua etti: “Allahım, sen beni benden daha iyi bilirsin. Ben de kendimi bunlardan daha iyi biliyorum. Allahım, bizi onların hakkımızdaki tahminlerin- den daha iyi eyle ve bilmediklerinden dolayı da bizi bağışla!” 


Ne mümince bir davranış! Her mümin için ne güzel bir örnek! Hem nefsini temize çıkarmayarak hata ve kusurlarının bulunduğunu itiraf edip gurura kapılmaktan kendini kurtarıyor hem de söylenenleri bir dua vesilesi yaparak, Allah'tan kendisini bunların hüsnü zanlarından daha iyi kılmasını, bilmedikleri kusurlarını ise affetmesini niyaz ediyor. 


Biz de hiçbir zaman eksik olmayan kusurları en iyi bilen yine bizzat kendimiziz. Bu tür kusurları kesin olarak bildiğimiz halde, bazan insanların bizi övmelerinden dolayı kendimizde bir kemal ve üstünlük kuruntusuna kapılabiliriz. Gerçekte olmayan o övgü konusu nitelikleri var sanabiliriz. İşte en akılsız kişi, kesin olarak bildiği hata ve kusurlarını unutup, halkın temelsiz övgülerine kanandır. Çünkü kesin olanı bırakıp sanı ve tahminin peşine takılmıştır. Bu, büyük bir yanılgı ve sapmadır. Bir bilge kişi, sıradan ve cahil bir kimse tarafından övülmüş. Bunun karşısında bilge kişi ağlamaya başlamış. Övüldüğü halde niye ağladığını soran bir talebesine, “Onun bazı huylarımı kendisininkine benzettiği için övmüş olmasından korkarım” diye cevap vermiş. 
Şu halde bizi övenlerin niyet ve bakış açılarına iyi bakmak lazım. Onlara benzediğimizden dolayı övmüş olmasınlar sahi? 


Kısacası, akıllı kimse, kendisinde bulunmayan güzellikler şöyle dursun, bulunanlardan dolayı bile övülmesini hoş karşılamaz. Bu tür övgülerin, çoğu zaman nefsi şımartıcı ve kandırıcı olduğunu bilerek kabul etmez. Sevenlerinden övülmeyi değil, duayı bekler. Şımartılmayı değil, hatalarına karşı ikazı ister. 
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“Nefsi herkesinkinden daha bozuk olmasına rağmen kendisini ıslaha çalışmayıp başkalarını ıslaha kalkışan, durmadan başkalarıyla meşgul 

olan kimseye şaşarım.” 


Herkes öncelikle kendisini ıslaha çalışmalı. Deyim yerindeyse kendi evinin önünü süpürmelidir. Böyle yapılırsa ancak etraf tertemiz olur. Yoksa Ziya Paşa”nın dediği şu gülünç kimselerin durumuna düşer: “Onlar ki verir laf ile âleme nizamat/Binlerce teseyyüb bulunur hanelerinde.” Yani, böyleleri binlerce hata ve kusur varken, laf ile âleme düzen vermeye kalkarlar. Oysa başkalarını ıslah etmek için, kişi öncelikle kendini ıslah etmelidir. Yoksa hem yeterince etkili olmaz hem de manen mesul duruma düşer. 
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“Helâl olmayan lezzetlerin kötü sonuçlarını bilen kimsenin bunlardan nasıl uzak durmadığına şaşarım.” 


Gayri meşru bir hayat, haram dairesindeki bir yaşantı, görünüşte tatlı ve cazip olsa da gerçekte acı ve bulanıktır. Bir üzüm tanesi yedirse yüz tokat vurur, bir lezzet tattırsa yüz elem katar. 
İyisi mi, helâl dairesindeki keyfe kanaat etmek, harama hiç girmemek, dünyada da ahirette de rahat edip mutlu olmaktır. 
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“Köle ve esirleri parasıyla satın alıp özgürlüğe kavuşturan kimsenin, nasıl iyilikleriyle özgür insanların gönlünü kazanıp kendisine bağlamadığına şaşarım.” 


İslâm'da esir ve köle âzadına çok büyük önem verilmiş ve bu her vesileyle teşvik edilmiştir. Çok faziletli ve sevaplı bir iş olduğu için bunu yapıp da, diğer taraftan en az bunun kadar önemli ve sevaplı olan, özgür insanların gönlünü iyiliklerle kazanmayı, böylece gönül kazanıp manen kendine bağlamayı ihmal eden kimseye hayret edilir. 
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“Rızkı Allah tarafından garanti edilip belirlendiğini, uğraşıp didinmesinin takdir edilmiş rızkı artırmayacağını bilen bir kimsenin, rızık talebinde sürekli hırs göstermesine şaşarım.” 


İnsan, zerreler âleminde dağılmışlıktan ve anne rahminde küçücük bir hücreden tut, güçlü kuvvetli mükemmel bir insan oluncaya kadar geçirdiği hayat serüvenini ve bu serüvenin her aşamasında elinden tutarak kendisini yok olup dağılmak- tan koruyan Rabb'inin engin himayesini göz önüne getirerek 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O”na itimat etmeli. O”nun güneşlerden daha aydınlatıcı ilmini ve ilâhi mesajlarını bırakarak yalnızca kendi sönük aklıyla hayatını dizayn etmeye kalkışmamalı. Hayatta nelerin kendisine düştüğünü, nelerin ise yüce sanatkârı tarafından üstlenildiğini bilmeli, kendine düşen görevlerle meşgul olup Allah'ın işine karışmamalı. Kendi görevi, en geniş anlamıyla kulluktur. Onun rızkını vermek, bir ömür boyu onu yaşatmak ise Allah'ın işidir. Özellikle nefsinin arzusu ile kulluk görevi, kişisel isteğiyle Rabb'inin hoşnutluğu arasında bir tercih yapması gerektiğinde, kulluk görevini ve Rabb'inin rızasını ön planda tutmalı. 
Dünya gamından huzur içinde geçerek kabir kapısından ebedi saadete ermeli, hem dünyada hem de ahirette rahat etmelidir. 


Yüce Allah, “Yeryüzünde hiçbir canlı yoktur ki, onun rızkı Allah'a ait olmasın” (Hüd 16) buyurarak, kendisine ait olanı belirtmiş, rızkı garantilemiştir. “Ey insanlar! Sizi ve sizden öncekileri yaratan Rabbinize kulluk ediniz. Umulur ki, böylece korunmuş (Allah'ın azabından kendinizi kurtarmış) olursunuz” (Bakara 2/21) âyetiyle de kulun asıl görevine ışık tutmuştur. Buna göre, basireti kararmamış, aklı sönmemiş, kalbi ölmemiş bir insan, kendisine faydası az, dünyada bırakıp gideceği, ebedi hayat yolculuğunda kendisine eşlik etmeyen, lezzeti sınırlı, vebali çok işlerle meşgul olup, kendi asli görevi olan kulluk hizmetlerini ihmal etmez. Ancak, kulluk görevlerini yerine getirdikten sonra, yine Allah'ın emri ve izni çerçevesinde yeryüzü mutfağında kendisi için hazırlanmış helâl rızkını aramak, başkalarına yük olmamak için çalışmak dinen güzeldir, mertliktir ve o da bir ibadettir. “Allah, elinin emeğiyle kazanıp geçinen mümin 


.. 


kulunu sever” ' ve “Helal rızkı arama yolunda gün boyu çalışıp yorgun düşen kimse, günahı bağışlanmış olarak geceler” ” gibi 


hadis-i şerifler de konuya güzelce ışık tutar niteliktedir. 


1 Beyhaki, Şuabü”1-İman, 2/88. 
2 Taberâni, el-Evsat, 7/289. 
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(EYES ARAL RI 223593 adile 463 
“Arkadaşlarının sayısını artırmayı isteyip de akıllı ve takva sahibi ölimlerle neden arkadaş olmaya çalışmayana şaşarım. Oysa âlimlerin 

faziletleri insanlar için bir ganimettir. 
İlimleri yol göstericidir. Sohbetleri manevi güzelliklerle süsler.” 


“İnsanın arkadaşı, aklının göstergesidir” vecizesi de Hz. 
Alı'ye (radıyallahu anhl aittir. “Hemnişinin sor kişinin etme kendinden sual /Her kişi dâim karininden eder kesb-i hısal” denilmiştir. Yani, kişinin kendisini araştıracağına, arkadaşını sorup öğren. Böylece onu daha iyi tanımış olursun. Çünkü kişi sürekli olarak arkadaşından iyi veya kötü huylar kapar durur. “Bana arkadaşını söyle, sana kim olduğunu söyleyeyim” vecizesi de aynı gerçeğin ifadesidir. 


Buna göre, akıllı kimse, sadece dünya hayatımızı zehirleyen yılan ve akrepten daha zararlı kötü arkadaştan uzak durur. Hem dünya hem de ahiret hayatının mâmur olmasına yardımcı olacak iyi arkadaşlar edinir. Bu niteliği en üst seviyede taşıyan kimseler, bu vecizede bazı niteliklerine işaret edilen gerçek âlimlerdir. Arkadaş seçimi konusunda tersini yapmak ise ancak akılsızların işidir. 


OO 
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İZE aliil eşi aG de cə YEYAA 


areg İRİ zəl ALİ 67 Y: GUS ə Laz 


“Din kardeşi kendisine bir ihtiyacı için başvurup da, o ihtiyacı karşılamayarak kendini hayır yapmaya ehil görmeyen kimseye şaşarım.” 


Allah bir kimsenin hayrını murad ederse, onu insanların ihtiyaçları için bir başvuru kapısı yapar. İnsanların ihtiyaçlarını onun eliyle karşılar. Bilen için bu çok büyük bir mazhariyet ve manen çok yüksek bir makamdır. İnsan, kapısının çokça çalındığını, müracaatta bulunulduğunu gördüğünde bunu bir nimet bilmeli, elinden geldiğince ihtiyaç sahiplerini eli boş çevirmeyerek bu nimetin şükrünü yerine getirmelidir. Aksi halde, kendini bu nimete layık görmemiş ve bu yüksek manevi dereceden azletmiş olur. Oysa iyilik etmek, ebedi sevap ve mükâfatlarının yanı sıra bizzat manevi haz ve lezzet dolu mutluluk verici bir tutumdur. Kendini bu maddi ve manevi hazdan yoksun bırakanlara gerçekten şaşılır. 


YON Tes XG YG 


” 


dile) EĞİN ya, ə 10000 belə 


“Kendini (Nefsini) tanıyıp da fâni dünyaya ısınan (muhabbet eden) kimseye şaşarım.” 


Hz. Ali'nin bu manaya yakın başka vecizeleri de vardır: “Geçici evi donatıp, kalıcı evi ihmal edene şaşarım”; “Ebediyet yurdu yerine fâni yurda razı olan kendi kendine zulmetmiştir.” “Siz, fani dünya yurdunu mamur etmekten daha çok, ebediyet yurdunu mâmur edip şenlendirmeye muhtaçsınız.” 
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Geçici ev dünya, kalıcı yurt ise ahirettir. Görevi büyük, memuriyeti önemli bir kul olduğunu unutup, gerçek amacından gaflet ederek, var gücüyle dünyaya çalışan, bu uğurda helâl haram dinlemeyip ahiretlerini dünyaya satan; ebedi bir güneşi, bir anlık parlayıp sönmeye mahküm bir şimşeğin parıltısına feda edenlere bir tariz (iğneleme) var bu sözde. Kırılmaya mahküm cam parçalarını, paha biçilmez, kırılmaz ve yok olmaz elmaslara tercih eden kimselere şaşılmaz mı? 

Dokuz ay sonra ayak basacağı şu aydınlık ve geniş dünyayı bilip de, anne rahminde kalmayı tercih eden, dışarıdaki engin ve özgür havayı tanıyıp da zindanda yaşamayı yeğleyen, vatanındaki bunca dost ve akrabasının arasında yaşamanın hazzı- na varıp da sıkıntılı bir gurbette yaşamaya razı olan kimse ne kadar şaşılmaya değerse, ahireti ve ebedi cennet hayatını bilip de dünyaya bel bağlayan, sürekli dünyalık için çalışan, ahireti ise özlemeyen kimse de şaşılmaya değer. 


TA a Od €? 3 KO - 


“a A WEP 23 d z 
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“O bedbaht cimriye şaşarım ki, kaçtığı yoksulluğu dünyada yaşar, peşinden koştuğu zenginliği ise kaçırır. Dünyada yoksul hayatı yaşayıp ahirette de zenginler gibi hesaba çekilir.” 


Dünyada mal yığıp, sadece bekçilik etmekle yetinen, ne yiyen ne yediren; ahirette de varlıklı bir kimse gibi hesap sorulacak kimseye şaşılmaz mı? Dünyası da ahireti de harap olan böylelerine ne kadar acınsa yeridir. 
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zz” G6 © , A $ crr adb Lə LZ PAIF EĞ ime 
“Ölüm peşinde iken gaflete dalan kimseye şaşarım.” 


Avcının okuna her an hedef olup da, başını kuma sokarak acı sondan kurtulmaya çalışan deve kuşu misali kimselere şaşılmaz mı? Çare, kurtuluşu olmayan ölümü unutmak değil, sonrası için hazırlık yapmaktır. 


STANG 
AM vw o ” o A z o EE pr. vi d ərən 2 o z 
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“Sağlık ve sıhhatini görmeyip başka şeylere imrenenlere (haset gafletine düşenlere) şaşarım.” 


Şükrü gerektiren en büyük nimet, can sağlığı ve beden afiyetidir. Sağlık, sağlam insanların başında, ancak bundan yoksun olanların farkedebildiği bir altın taçtır. İmrenilecek en büyük lutuf, maddi ve manevi sağlığımızdır. Diğer bütün nimetler, bununla ancak değer ve anlam kazanır. Değerini bilmeli, şükrünü unutmamalıyız. 


OO 


zə a 


: MM İZ ğəz İs e ceren İm SE GAY Aİ yl İS SERİ LERE Vr 
“Daha dün bir damla su iken, yarın da bir 


leşe dönüşecek olan kimsenin büyüklenmesine (kibirlenmesine) şaşarım.” 


Akıllı insan, aslını unutmadığı gibi, âkıbetini de bir an olsun hatırından çıkarmaz. Böyle davrananın, kendisi gibi bir damla sudan ilâhi sanat eseri olarak yaratılan, sonunda da kendisiyle aynı âkıbete uğrayıp kabir toprağına karışacak olan diğer insanlara tepeden bakması mümkün mü? 
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(sera A Ds 123: YAS ó ğ dölə YIVV 


“Allah'ı tanıyıp da korku ve endişesi şiddetli olmayana şaşarım.” 


Allah'ı gerçek anlamda tanıyan kimsenin, O'nun uçsuz bucaksız evrende tüm zerrelere ve kürelere boyun eğdiren büyüklüğü karşısında heybet ve dehşete kapılmaması mümkün mü? Öte yandan öyle bir cihanlar sultanının emirlerini dinlememe, buyruklarını kâle almamanın ne dehşetli bir cezayı gerektirdiğini düşünmez mi? Onun hoşnutluğunu kazanmaya çalışmamanın ne büyük mükâfat kaybı ve acı hüsrana sebep olduğunu idrak etmez mi? 


ATAY 
AM PİC 


o 


EFST SENİ ARHI Ki səd “əə Pyat 
GİVİ Adası 


“İlk yaratılışı gördüğü halde, ikinci yaratılışı (kabirden dirilişi) inkâr edene şaşarım.” 


Bu vecize, yüce Allah'ın şu âyetini hatırlatmaktadır: “İnsan görmez mi ki, biz onu meniden yarattık. Bir de bakıyorsun ki, apaçık düşman kesilmiş. Kendi yaratılışını unutarak bize karşı misal getirmeye kalkışıyor ve, “Şu çürümüş kemikleri kim diriltecek? 'diyor. De ki: Onları ilk defa yaratmış olan diriltecek. Çünkü O, her türlü yaratmayı gayet iyi bilir” (Yâsin 36/77-79). Başka izaha hacet var mı? 


Hz. ALİ'DEN HİKMETLER * 25 


Gİ v3 yel Em YlYo 
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“Ölenleri görüp durduğu halde ölümü unutana şaşarım.” 


Nasihatçi olarak ölüm yeter. En etkili vaiz her gün onlarcasını görüp haberlerini duyduğumuz o cansız ve sessiz cenazelerdir. Bizim de öleceğimizi sessiz çığlıklar halinde haykıran bu sesi duymayanlara şaşılmaz mı? 


E Z ən 2 z 1 z - 
SAZLI Y A ime YANA 
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“Eceli elinde olmayan, ham hayallerin peşinden nasıl koşar, şaşarım.” 


Ecel hem gizli hem de başkasının elindedir. Ne zaman kapımızı çalacağı bilinmez. Gelip çattığında da geri çevirmek mümkün olmaz. Ömür dakikaları ve yeteneklerimiz denilen paha biçilmez sermayeyle indi ğimiz dünya panayırının bizim açımızdan kapanışını simgeleyen ve özel kıyametimiz olan ecel gelmeden, elimizi çabuk tutmalı, ahirette bizi kurtaracak eserler bırakmalıdır. Bu bilinçteki insanın seraplar, ham hayaller peşinde koşmaya vakti olur mu? 
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ül uz şua ə Aş ALA şə Ye 
Keler) 


“Allah'ın yarattıklarını görüp dururken, Allah'ın kudreti hakkında kuşku duyana şaşarım.” 


Bir iğne ustasız, bir harf kâtipsiz, bir köy muhtarsız olmazken; her an tazelenen canlı ve cansız bunca sanat eserlerini sanatkârsız, tabiattaki bu saat gibi dakik ve düzenli işleyişi tesadüf eseri sanmaktan daha çok şaşılacak ne olabilir? 


OĞAN 


das ra ə YYYA 
(Elver) gerek DAN Şa 


“Başına gelen dert ve belaları önlemeye gücü yetmeyen, korktuğundan nasıl güvende olur, şaşarım.” 


İnsan âcizdir, belaları çoktur. Fakirdir, ihtiyaçları pek fazla. Bir mikroba yenilen, bir hayal kırıklığıyla dünyası başına yıkılan insan, dünyada ve ahirette karşılayamamaktan korktuğu sayısız ihtiyaçlar ve savamadığı sonsuz korku ve endişeler karşısında vurdumduymaz kalabilir mi? Bir çare araması gerekmez mi? İşte bütün çarelerin başı, her şeyin anahtarı yanında, her şeyin dizgini elinde, her ihtiyacımızı karşılamaya, korktuklarımızı defetmeye kadir yüce Allah'ı bulmaktır. O'na sığınmak, birer hayat iksiri olan buyruklarına teslim olmak, tam bir huzur ve emniyet içerisinde ebedi saadetin kapısından içeri girmektir. 
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(GİYYY) SAYİ “5. z J Lia YAYA 


“Elinde af dilemek gibi bir imkön varken (Allah”ın rahmetinden) ümit kesene şaşarım.” 


Şeytanın en büyük hilelerinden biri, Allah”ın engin rahmetinden ümit kestirip, “Zaten batmışım” dedirterek insanı, her nasılsa düştüğü günah bataklığının derinliklerine doğru çektikçe çekmektir. Şeytanın bu tuzağına düşen, hatayı hatayla karşılıyor demektir. Oysa günahımız ne kadar büyük olursa olsun, Allah”ın af ve rahmeti ondan daha büyüktür. Allah”ın affetmeyeceğini düşünmek, O”nun rahmet ve bağışlayıcılığını küçük sanmaktır. Bu ise ümitsizliğe neden olan günahtan da daha büyük hatadır. 


93 — öz 212571 7 deo 2 
(İYE) a ib Üz? — : Ço VoV£ 


“Kendi kendine zulmedenin, başkasına karşı nasıl (insaflı davranacağına) adalet edecek şaşarım.” 


İnsan öncelikle kendi nefsine karşı adil ve insaflı olmalı. 
Bunun için de felaketini hazırlayan kötülüklerden uzak durmalı. Dünya ve ahiret mutluluğuna vesile olan iyiliklere önem ve ağırlık vermelidir. Bunu yapmayarak öz benliğine zulme- den kimse, Allah”ın diğer kullarına karşı gerçekte nasıl dürüst ve adil olabilir ki? 
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gü», 2 ə sə, 23. öz eyy z 2 sə aey ALB AZ SALA rə ŞAL ADA sa 


“Kendini bilmeyenin, Rabbini nasıl bilebileceğine şaşarım.” 


Rabbimiz”i tanıyabilmemiz için, öncelikle kendimizi tanımalıyız. Neyiz, kimiz, menşeimiz neydi, âkıbetimiz ne olacak? Bir tek hücreden alıp aşamadan aşamaya geçirerek önce sevimli bir bebek, sonra güçlü kuvvetli bir delikanlı, ardından zaman ve devran değirmeninin savurduğu tecrübe tozlarıyla saçı başı ağarmış, tepelerine kabir kışının karları düşmeye, başı beyaz kefene bürünmeye başlamış bir insan haline getiren; en sonunda da, kendisine sormadan meyvesi bulunduğu hayat ağacından kâh olgun, kâh ham olarak koparıp geldiği toprağın sinesine yeniden döndüren kimdir? Hayat denilen bu serüvenin, konup göçüşün amacı nedir? Öte yandan ruhuna takılan ve koca dünyaya sığmayıp sonsuzluklara doğru kanat çırpan bunca duygu, arzu ve emelleri cevapsız ve yankısız mı kalacak? İnsan, kendisine takılmış, hayat, ilim, irade, kudret, işitme, görme gibi ölçücüklerle sanatkârının da o engin ve mükemmel sıfatlarını anlaması gerekmez mi? 


NG DON 
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“Üstünden acıma bekleyen, astına nasıl acımaz, şaşarım.” 


Merhamet etmeyenin, Allah”tan merhamet ummasından daha tuhaf ne olabilir? 
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“En güzel adalet, mazluma yardım etmektir.” 


Mazlum, hakkı yenilip de geri almaya gücü yetmeyen kimsedir. Hakkının iade edilmesine ihtiyacı gayet ivedi ve şiddetlidir. Böylesi bir adalet desteği, son derece yerinde ve acil bir durumda gösterilmiştir. Dolayısıyla önem ve fazileti de o ölçüde büyüktür. 


SAZ 
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92 zə a ə Aas ə ə 
(Yİ £Y6) 3245 LE OS yasil Əə” orge 
“En güzel af, güçlüyken affetmektir.” 


İntikam duygusu son derece tahrik edici ve saldırıya sevkedicidir. İntikam almaya gücü yetmeyenin, “Affettim” demesi fazla bir önem ifade etmez. İçini kemiren intikam duygusuyla yanıp tutuştuğu, bunun gereğini yerine getirmeye de gücü yettiği halde, sadece fazilet ve sevap yönünü düşünerek kendini dizginleyebilmek büyük erdemdir. Dolayısıyla affın en güzelidir. 
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(İk sv) MEAE SA G Jú LL RA doy 


“En güzel söz, davranışlarca da doğrulanandır.” 


Söz ve eylemin birbirini doğrulaması insanı insan yapan en önemli meziyettir. Samimiyet ve dürüstlüğün delilidir. İçtenlik denilen hayat suyundan güzellik almayan bir konuşma ne kadar da kuru ve ruhsuzdurl 


AYN 
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“En güzel cömertlik, güçlüyken affetmektir.” 


Güçlüyken affetmek büyük özveridir. Yenilen bir hak karşısında duyulan ve son derece baskın olan kendi intikam duygularından ödün vermektir. Candan verilen ödün, maldan verilenden daha zordur. Üstelik almaya gücü yettiği halde, yenilmiş hakkını karşı tarafa bağışlamayı da içerir. Bu açılardan güçlüyken affetmek, bir çeşit cömertlik, hatta cömertliğin en güzelidir. 


TAY 
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“En güzel cömertlik imkânlar kısıtlıyken yapılandır.” 


Hayırlı işlerin en hayırlısı zorlanarak, güçlükle de olsa yerine getirilendir. Kısıtlı imkânlarla ve azdan verebilen kimse, büyük imkânlara sahip olduğunda, yani çoktan da verecektir. 
Böyle bir kimse, yüreğinde büyük bir iyilik duygusu taşıyor demektir. Asıl önemli olan da budur. 
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“Güçlünün en güzel davranışı affetmektir.” 


Güçlü olmak, tuttuğunu koparabilmek, hakkını alabilmek çok büyük bir nimettir. Her nimet gibi o da şükür gerektirir. 
Her nimetin şükrü kendi cinsinden olmalıdır. Yani özellikle o nimeti, vereni razı edecek şekilde kullanmak gerekir. Allah da böyle bir durumda, hatasını anlamış suçlunun affedilmesinden razı olur. Üstelik bu, mağlup durumdaki suçluyu ciddi pişmanlığa, affedeni örnek almaya sevkedeceği için ayrıca sevaplı bir davranıştır. 


zo s 4.23 ... 2 par 
(Yİ £YA) röl əə ASİ! Ball Zİ YAYA 


“En güzel eylem, çirkin olan (haram)dan sakınmaktır.” 


Haramdan sakınmak, iki yönlü güzel bir tutumdur: Mutlaka bir zarar ve kötülük içeren yasağı terketmek ve bir güzellik içeren alternatifini işlemek. İslâm hukukunda, “Zararlı şeyi terketmenin, faydalıyı işlemekten öncelikli olması” prensibi bundan ileri gelse gerektir. Kötülüklerden uzak durmadan iyilikler işlemeye kalkan kişinin, çoğu zaman yaptığı yıktığını karşılamaz. 


32 9 Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


z 


der İLİ gə ağızı EZİN Lİ 
“En güzel hayâ, kendi kendinden hayâ etmendir.” 


Hayâ, görülüp kınanmak duygusuyla uygunsuz davranışlardan sıkılıp sakınmaktır. Kendi kendisine saygısı olan kişidir ki, yalnız başına kalsa da, kötü ve uygunsuz davranışlardan sıkılır. Bu da insanın kendini tanıdığının, önem ve görevinin bilincinde olduğunun göstergesidir. Böyle bir hayâ duygusu, insan hayatının her yönüne olumlu olarak yansır. 


“En güzel iyilik, dostları kendi kadar düşünmektir.” 


İnsanoğlu bencillik duygusunu frenleyip iyi yöne yönlendirmezse zamanla insanlıktan bütünüyle uzaklaşır. Canavar bir mahluk olur. Bu bencilliğin en çirkini ise dostlara karşı gösterilendir. Hep kendinden yana yontmayan, nimeti paylaşırken en az kendisi kadar arkadaşını da düşünen insan, gerçek ve iyi dost olmaya adaydır. Dostluğun minimum sınırı da bu olsa gerek. Bundan daha aşağısıyla dostluk söz konusu olmaz. 


PN 
SİL O 


ler dedi ASU gizl İLEN ve: 
“En güzel ilim uygulamaya eşlik edendir.” 


Bilgi kullanılırsa ancak faydalı ve kalıcı olur. Bilgiyi, güzelleştirip taçlandıran uygulamadır. Yararlanılmayan bilgi uzun süreli korunamayacağı gibi, ayrıca sahibi için sorumluluk ve günah kaynağıdır. 


Hz. ALİ'DEN HİKMETLER ə 33 


AT dşall qa gata 


“En güzel söz dosdoğru olandır.” 


Sözün can damarı doğruluktur. Doğru söz, som altın gibi değer ve güzelliğini özünden alır. Doğru olmayan bir söz, ne kadar edebi ve sanatkârane söylenirse söylensin realitenin o güzel ahenk ve estetiğini yansıtmadığı, hayat kaynağı olan doğallık toprağından beslenemediği için, suni bir çiçekten öteye geçemez. Tabii bahar güllerindeki tazelik, hoş koku ve canlı renkten yoksundur. 


lan EYİ esdi əs “110 


“Cömertliğin en güzeli başkasını kendine tercih etmektir.” 


Cömertlik diye çevirdiğimiz kerem, asalet, mertlik, uğur ve bereket gibi anlamlar da içerir. Kerim insan, cömert, asil, mübarek ve güzel insandır. Keremin, daha bir güzellik katan, değer kazandıran ileri derecesi ise hizmette hep ön planda yer almakla beraber, iyilik ve nimet ve ücrette başkalarını önde tutmaktır. Kur”an-ı Kerim, her imkanını din kardeşleriyle paylaşmakla kalmayıp, onları kedine tercih eden Hz. 
Peygamber'in [sallallahu aleyhi vesellem] sahabilerini övmektedir (Haşr 59/9). 


34 è Hz. ALİ'DEN HİKMETLER 


(YİYYA) eri idil əsi ONAT 
“En güzel elbise takvadır.” “Takva en güzel elbisedir” 


Elbise, vücudu soğuk, sıcak gibi dış etkenlerden koruyan bir örtüdür. Ayrıca, insanın başkalarınca görülmek istenmeyen yerlerini örter. Beden için elbise neyse, ruh ve kalbimiz için de takvanın ileri derecesi olan vera" odur. Bu meziyeti sayesinde dini duyarlılık sahibi kimse, kendini her türlü kötülük ve hayâsızlıktan korur. Dinde duyarlılık sahibi olan, hem ruhunu hem de bedenini kötülükten koruyacağı için, “en güzel elbise” olarak nitelendirilmiştir. 


(YIYO 3201 ji Lİ Ato 
“Güzel huyların en güzeli cömertliktir.” 


Birer inci tanesini andıran güzel huyların tamamını bir kolye halinde toplayıp sahibini süsleyen bir iptir cömertlik. Cömertlik, en geniş anlamıyla sahip olduğumuz imkânlarımızı, seve seve, gönüllü olarak ve gözümüz arkada kalmadan başkalarının hizmet ve istifadesine sunmaktır. Cömertlik, sevgidir, özveridir, gayrettir, yiğitliktir. Bu kadar, güzelliklerin odaklaştığı bir üstün nitelik, güzel huyların en güzeli olmaz mı? 


Hz. ALİ”DEN HİKMETLER ə 35 


lan EZ gili gep Aİ ott) 
“Din kisvelerinin en güzeli hayâdır.” 


Din isim ve resimden çok, öze önem verir. Bununla birlikte dinin de kazandırdığı bir imaj (şiar) vardır. Dindar insan daha çok o imajla tanınır. Dinî imajın en güzeli ve en sevimlisi ise, şüphesiz ki, kötülükten sıkılmak demek olan hayadır. 
Buna göre, “dindar insan” denildiği anda hemen, edep dışı söz ve davranışlardan titizlikle uzak duran, bundan sıkılan, çekinen bir insan tipi zihinde canlanmalıdır. Böyle bir imaj, kuşkusuz manasız, ruhsuz ve göstermelik görüntülerden çok daha sıcak ve sevimlidir. 


TAN 
“(92 AO 
OLEY) sgass a yə 22 1134 


“Dünyayla temasın en güzeli ondan uzak durmaktır.” 


Dünya bir imtihan gereği göz alıcı ve çekici hale getirilmiş, çoğu zaman bizi kendisiyle oyalayıp Allah'tan ve ahiretimizden alıkoyan günahlarla dolu bir sahadır. Bu yüzüyle dünya ile temasın, onunla haşir neşir olmanın en doğrusu ve en güzeli ondan uzak durmaktır. 


36 e Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


e 29 m o ME r gile sn Spl 1842 32 ğa Şə əssə 
“En güzel civanmertlik dostluğu korumaktır.” 


Dostluk kurmak kolay, onu uzun yıllar koruyarak sürdürmek zordur. Akıllı kişi, dostluk kurarken seçici ve titiz davranır, bir kere de kararını verip sevgi elini uzatınca da, artık bu uğurda her türlü özveriye katlanır. İnsanlık, yiğitlik ve civanmertliğin gereği budur. Peygamberimiz, şahsi dostluklar şöyle dursun baba dostluğunu bile koruyup haklarını gözetmemizi istemiştir. 


lev aLi ə gəldi BE 33 faz A Səsi AON 


“Yaşayışça insanların en güzeli, kerem ve iyilikleriyle insanların mutlu yaşadığı kimsedir.” 


Hayatın tadı, zevki ve güzelliği özgeciliktedir (diğerkâmlık-insanın hiçbir karşılık beklemeden, başkaları için bir şeyler yapması). Yemekten daha çok yedirmekten zevk alan, mutluluğunu başkalarının mutluluğunda gören kimseler, ne güzel, ne bahtiyar insanlardır! Gerçek diriler ve hayatın zevkine varanlar bunlardır. Böyleleri öldükten sonra da gönüllerde yaşarlar. Himmetlerini kişisel çıkarlarına adayıp hapsedenler, yaşadıklarını iddia etmesinler. Böyleleri yaşayan ölülerdir. 


Hz. ALİ’ DEN HİKMETLER * 37 


z z 
£ $ 


eg LI agati Ga LƏ SAZİ ros 


“Güvence bakımından insanların en güzeli, Müslümanlık”ça en iyi olandır.” 


Müslüman, başkasının elinden ve dilinden selâmette olduğu kimsedir. Mümin de, insanların sıkıntılarından emniyette olduğu kimsedir. Buna göre bir Müslüman, bizzat başkasına zarar dokundurmak şöyle dursun, güvece verdiği, korumaya söz verdiği bir kimseyi kanı pahasına korur, düşmanlarına teslim etmez. O küçük büyük bütün emanetlerine karşı da böyledir. Müslümanlığımızın olgunluğu bu özelliğimizle doğru orantılıdır. 


(YİYA4) eLə aa gözəl əma AYAA 


“Güzel davranışların en güzeli, dini kurallara uygun olanlardır.” 


Allah, hayatı ve ölümü, kimin güzel işler yapacağını sınamak için yaratmıştır. Bir işin en güzel olması ise, a) İçtenlikle ve sadece Allah rızası için yapılması, b) Dini standartlara, yani Hz. Peygamber”in talimat ve uygulamalarına uygun olmasıyla olur. 


38 ə Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


anası oley XAL xa a “13 


“Şöhretin en güzeli, her yerde dillendirilen teşekkürlerle yayılandır.” 


Meşhur olma, tanınma arzusu her insanda bulunur. Bunu tatmin etmenin olumlu ve olumsuz yolları vardır. Gök kubbe altında hoş bir seda bırakmak, iyi işler yapmaya, insanların gönlünü fethetmeye bağlıdır. Yaptığımız iyilikler mutlaka birer tohum gibi er veya geç filizlenip meyve verecek, dünyada veya ahirette bize dönecektir. İşte en güzel şöhret, yaptığımız iyiliklerin insanlarca yadedilerek iyi bir nam bırakmamıza vesile olmasıyla kazanılanıdır. 


(Yİ £5V) iç toyla KALESİ “104 


“Nimete şükretmenin en güzel yolu, onunla başkalarına iyilik etmektir.” 


Şükür, nimetin geldiği adresi bilmek, gönderene yürekten minnettarlık duymak, yeri geldiğinde dile getirmek ve en önemlisi de nimeti veriliş amacına uygun olarak kullanmaktır. 
İşte nimete şükrün en güzel yönü, onu Allah”ın hoşnutluğu istikametinde başka insanlarla paylaşmak ve onları da bundan yararlandırmaktır. 


Hz. ALİ”YE GÖRE “EN BÜYÜK”LER 


CINY MESAJ thai Ji ehi yyy 
“En büyük musibet ümitsizliktir.” 


Ümitsizlik her türlü kemalin engelidir. Gelişmenin ayak bağıdır. Malını kaybeden bir şeyini, ümidini kaybeden ise her şeyini kaybeder. Tüm çaba ve gayretlerin temelinde ümit, tüm hüsranların kökünde ise ümitsizlik yatar. Hayatımız karanlık geçitlerle doludur. Önemli olan geçitlerin sonundaki ışığı göz- den uzak tutmamaktır. Aksi halde dar bir geçidin içinde boğulup gitmek işten bile değildir. Hayat ümitle ayaktadır. Ümit kayboldu mu hayat da yok sayılır. Ümit hayatın tadı tuzudur. 
Onsuz hayatın ne manası ne de tadı kalır. Aslında ümitsizlik doğuracak hiçbir hal yoktur. Sadece ümit ışığına karşı gözünü kapayan ümitsizler bulunur. Bütün yıldızlar sönse de ümit yıldızımız her zaman parlamaya devam etmeli ve karanlık gecelerde bize yol göstermelidir. Mehmed Âkif de, 


40 ə Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


“Ye $ (ümitsizlik) öyle bataktır ki, düşersen boğulursun, 


Ümide sarıl sımsıkı seyret ne olursun!” demiştir. İnsan bataklıkta da yaşasa gözleri yıldızlara dönük olmalıdır. Her şeyde bir hayır olduğuna inanan, rahmeti sonsuz bir Rabbi ve sahibi olduğunu bilen müminin ümitsizliğe düşmesi mümkün mü? Hele, “Allah”ın rahmetinden ümidinizi kesmeyinizl” buyruğunu dinledikten sonra. Sa“di-i Şirâzi'nin dediği gibi: “En korkulu anlarda bile, ümidini yitirme! Unutma ki en lezzetli ilik en sert kemikten çıkar.” 


(YİYAV) 4.2 vəl OLSN dək Jeil “asl gov 


“En büyük cehalet, kişinin kendi kendisi hakkındaki bilgisizliğidir.” 


İnsanın kendi kendisini tanımamasından daha kötü ve zararlı bir cehalet olabilir mi? Kendini bilmeyen Rabb”ini de bilemez. Kendini bilmeyen yeteneklerinin farkında olamaz. 
Dolayısıyla kendini nasıl geliştireceğini de bilemez. Enerjisini hep boşa tüketir. Kendini bilmeyen, kusurlarının farkında da olamaz. Dolayısıyla onları giderme azmi içinde bulunamaz. 
Kendini bilmeyenin başka şeyleri bilmeye kalkışması, evinin içini ve kapı komşusunu tanımadan uzay keşfine çıkmasından farksızdır. Dolayısıyla o ölçüde de yersizdir. Yunusumuz da, “İlim ilim bilmektir / İlim kendini bilmektir / Sen kendini bilmezsen / ya nice okumaktır” dememiş mi? 


Hz. ALİ”DEN HİKMETLER ə 41 


sis sd, . ə əşi LENA alvo çəş EŞİN 2) 


“İyi olmaktan en uzak insan, çok yalancı, ikiyüzlü hayâsız kimsedir.” 


Yalan, münafığın özelliğidir. Mümin yalancı olamaz. 
Yalan, insanın içini karartan bir istir. Yalancılık en büyük ahlâksızlık olduğu için büyük günahlardandır. Bir kere yalan söyleyen onu yamamak için defalarca yalan söylemek zorunda kalır. Pisliği başka bir pislikle temizlemeye başlar. Yalancılık, bağımsız bir kötülük değildir. Diğer birçok kötülüğün de habercisidir. Yalancılık korkaklıktır, hainliktir, iki yüzlülüktür, güvensizliktir. İnsanı başkalaştırır, özgünlüğünü yok eder. Yalancılık, her günaha uyan bir saptır. Toplumun biricik huzur ve başarı nedeni olan emniyet ve itimadın sarsılmasıdır. “Yalancı Allah'a karşı kafa tutan, fakat insanlardan korkan bir serseridir” denilmiştir. Tıpkı, altına karıştırılan başka madenler gibi, kuvvetini artırır, ama değerini düşürür. Yalanın azı çoğu olmaz, insan bir kere yalana alışmaya görsün artık yalanın her türlüsünü söyler. Yalanın bunca kötülükleri düşünüldüğünde Hz. Ali'nin bu hikmetli sözüne hak vermemek mümkün değildir. 


yö” 


liyn 43 AL A Ó 6; ge əsi Gis „Úis VVE 


“İlmi en büyük olan, Allah'tan en çok korkan kimsedir.” 


42 ə Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


İnsanlar içinde Allah”tan en çok alimler korkar. İlim arttıkça insanda Allah korkusu da artar. Çünkü eşya ve hadiselerin satırları altında gizli ince manaları okudukça, yazarının büyüklüğünü anlar. Bundan da O”na karşı bir heybet ve heyecan hisseder. Mikro âlem ve makro âlemin derinliklerine doğru uzandıkça muammalaşan şu varlıkların sanatkârına karşı gerçek bir bilim adamı ile varlık ve hadiseler üzerinde gerili perdeye takılıp kalmış, bir tül gibi onun deliklerinden bakamayan sıradan bir insanın Allah'a karşı saygı ve sevgisi bir mi? Yine, Allah'ın vaat ettiği mükâfatları tanıdıkça, bunları kaybetmekten korkmaz mı insan? Ayrıca, buyruklarını dinlemeyen âsi günahkârlara karşı yaptığı bunca tehditler hep bilgili insanları endişelendirir. İhtiyat ve tedbire sevkeder. Bu üç yönden insanın bilgisi arttıkça Allah'tan korkması da ziyadeleşir. 


3 22. zz A arak 
(lav, 3ş2İU 12, 332 22 ül dəli a£YY 
“Minnete en layık insan, sevgiyi ilk başlatandır.” 


İnsan sevgi ile memurdur. Değeri de yüreğindeki sevgi ile ölçülür. Hayatta asıl ve kural olan sevgidir. Düşmanlıklar, kin ve nefretler ârızi ve gelip geçicidir. Sevgi güneşi gönlümüze süzülmek için bir bahane arar. Ufak bir vesileyle gönül odamızın perdesini araladığımız an hemencecik loş ve karanlık ruhumuzu aydınlatıp ısıtmaya başlar. Sevgi bir iyilik, hatta bilcümle iyiliklerin başlatıcısı ve devam ettiricisi ise, onu ilk başlatan minnet duyulmaya en çok layık kimse olacaktır. 


Hz. ALİ”DEN HİKMETLER ə 43 


(Yaya) ALI gə3 2243) pÚ gz abi oyu 
“En yüce insan, alçak gönüllülük gösterendir.” 


Alçak gönüllülükle insanların gözünde yücelme birbiriyle doğru orantılıdır. İnsan tevazu gösterdiği ölçüde yücelir, sevilir, değer kazanır. Bunun tersi de geçerlidir. Kendini büyük gördükçe insanlara tepeden baktıkça küçülür. Değerden düşer. 
Zaten alçak gönüllülük, insanların seviyesine inmek için bir çeşit eğilme de büyüklük alameti ve onun gereğidir. Sosyal hayatta insanları seyrettiği, insanların da kendisini gördükleri bir penceresi vardır. Boyu o pencereden alçak olanlar, ayak parmaklarının üzerine çıkar zoraki uzanır, öylece görünmeye çalışır. Boyu o pencereden yüksek olan kimse ise, görünmek için bu defa yay gibi eğilir, insanların seviyesine inmeye çalışır, ancak o zaman onlar tarafından görülebilir. Kısacası, tevazu büyüklerin ahlâkıdır. Büyüklenenler ise gerçekte küçük kimselerdir. 


ə ME İLERİ iy ə 2 “ e eler öylə yasli ALLA Pis zəlil sazı Yra 


“Vebali en büyük olan, dini görevlerini ihmal eden âlimlerdir.” 


Dini yaşantısında ihmalkör davranan alim, başkalarınca da örnek alınacağı için, hem yaptığı ihmalkarlığın hem de başkalarınca o konuda örnek alınmanın sorumluluğunu yüklenir. 
Günahı katmerlidir. Âlimin iyiliği de iki kat sevaplıdır. Onun için din âlimi, dini her yönden bilmelidir. Yoksa sadece saha 


44 ə Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


olarak seçtiği bir tek dalına yapışıp diğer dalların kanun ve problemlerinden habersiz yaşarsa, dengeyi koruyamaz, eksi veya artı istikametinde aşırılıklardan korunamaz. Hem yanılır hem de yanıltır. Yarım doktor candan ediyorsa, yarım hoca da. 
imandan eder. Günümüzde ne yazık ki bu tür din alimlerine çokça rastlanır. Onun için insanımız tutarlı ve dengeli bir din imajına sahip olamıyor ve bir boşluk, başıboşluk ve kargaşa içinde bocalayıp duruyor. Hiçbir alimin sözünü veya hiçbir kitabın kavlini bağlayıcı olarak görmüyor. 


Gala gzl! Si msi ONE. 
“En büyük şeref alçak gönüllülüktür.” 


Alçak gönüllülük büyük bir erdemdir. Erdemin armağanı ise her zaman onur olur. Hz. Peygamber de, “A/çak gönüllülük göstereni Allah yüceltir” buyurmuyor mu? Sürekli mütevazi davranan kişi o ölçüde yükselecek, sonunda gönüllerde en yüksek tahta oturacaktır. Önce şeref sonra hayat denildiğine göre, önce tevazu sonra şeref demek de doğru bir tesbit olur. Onur ile tevazu arasında başka bir ilişki ve benzerlik de, ikisinin de birden bire değil yavaş yavaş ve doğal olarak kazanılan birer üstün nitelik olmalarıdır. Tevazu, düşünülerek, karar verilerek de kazanılmaz. İnsanın kendini gerçek anlamda tanıyarak, haddini, hududunu bilerek kendiliğinden ruhunda oluşan bir haldir. Mütevazi olayım demekle mütevazi olunmaz. Böyle bir tevazu kararı, tevazuyu bozar. Tıpkı kibre niyetin kibri bozduğu gibi. Kısaca şeref gibi tevazu da insanın kendi benliğinden doğar. 


Hz. ALİ”DEN HİKMETLER ə 45 
x“ z ET 2.7 $ əz 3 o gi Vit .. 
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“Allah katında en büyük günah, üzerinde ısrar edilen günahtır.” 


Alimler, “Israr ile küçük günah kalmaz, istiğfar ile de büyük günah kalmaz” demişler. Yani en büyük günah bile işlendiğinde pişman olunup, Allah”tan af ve bağışlanma dilenilse, artık büyüklüğünü yitirir ve küçük hale gelir. Aslında küçük olan bir günah üzerinde ısrar edilirse, bu da artık küçük olmaktan çıkar büyük günaha dönüşür. Nedeni ise o günahın önemsenmediği, hatta günah olarak kabul edilmediği, günahı bildiren zatın uyarı ve yasağının ciddiye alınmadığı izlenimini vermesidir. 
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ler > zə gz 
“Allah katında en büyük günah, sahibinin gözünde küçük görünendir.” 


İnsan günahın kendisine değil, kime karşı işlediğine bakmalıdır. Değil mi ki o işe günah diyen, onu yasaklayan zat bütün âlemlerin Rabbi'dir. Zerreler ile güneşler O'nun emrinde birer disiplinli asker, birer itaatkâr memur gibi çalışır ve emrinden bir santim bile dışarı çıkmazlar. Böyle bir cihanlar sultanının emir ve yasaklarını dinlememek, sıkılmadan sözünü çiğnemek, bunu önemsemezlik etmek elbette ki büyük günah olur. Bu söz, öncekiyle çelişmez. Çünkü, bir günahı küçük gören onun üzerinde ısrar edecek, sürekli yapmakta bir sakınca görmeyecektir. Dolayısıyla her ikisi de aynı kapıya çıkar. 


Hz. ALİ”YE GÖRE “ASIL”LAR 


BELİN AZ 2733 FEDAİ yu izi 


“Dinin aslı kesin iman, meyvesi ise güzelce kulluktur.” 


Kesin, şüphesiz, sarsılmaz bir iman olmadan dinden ve dindarlıktan söz edilemez. Ağaç için kök, bina için temel neyse, din için de kuvvetli ve tahkiki iman odur. Dinin meyvesi ise güzelce ve usulüne uygun olarak Allah'a kulluktur. Kulluk da sadece namaz, oruç ve hac gibi meşhur ve belli başlılarından ibaret değildir. Allah”a karşı kendini memur ve asker bilmek, en geniş çerçevede O”nun emirlerine uygun yaşamaktır. Buna güzel ahlâk da dahildir. Her ağacın bir meyvesi ve faydası vardır. Kendisinden beklenen faydayı temin edemeyen, dikiliş ve bakılış amacına hizmet etmeyen bir ağaç, kısa sürede kesilip odun olarak kullanılmaya mahkümdur. İbadet meyvesini vermeyen bir dindarlık da kuru iddiadan ibaret olup sahibini dünya ve ahirette kurtuluşa erdirmek şöyle dursun, onun felaketini hazırlayıp Allah korusun cehennem odunu yapar. 


48 e Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


(Yİ EY gəbil gal e a Hi POESI js aY£a 


“İhlâsın aslı, insanların elindekinden ümit kesmektir.” 


İhlâs, Allah'a halis, lekesiz, tertemiz kul olmaktır. Böyle bir kullukta art niyetler, maddi çıkar düşünceleri ve “görsünler”, “duysunlar” diye dindar görünmek yoktur. Her şeyi Allah'ın elinde görmeden, sebepleri tıpkı kâtibin elindeki kalem gibi sadece bir araç olduğunu bilerek, yalnızca Allah'a ümit bağlayıp insanlardan ümit kesmeden böyle bir kulluk gerçekleşemez. İnsanların elindekine karşı bir beklenti içinde olanlar, ihlâs denilen o tertemiz ruh halini yakalayıp muhafaza edemezler. Yaptıkları taat ve ibadetlere gösteriş ve başkaca dünyalık kaygılar karıştırırlar. 


# - 
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(lev 43) Ye Lİ ez OLAYİ İl 1111 


- 


“İmanın aslı Allah”ın emrine güzelce teslim olmaktır.” 


İman, güven duymak ve güven vermektir. Allah”a tam inanarak, O”nu tanıyarak, rahmet ve adaletini bilerek güven duymayan bir kimse, emir ve yasaklarında O”na kayıtsız şartsız teslim olabilir mi? Aynı şekilde imanın devam etmesi, yıkılmaması, meyveli olması için de Allah”ın emir ve yasaklarına teslim olmak gerekir. Kısacası, iman ve İslam ayrı ayrı anlamlara gelse de biri birsiz olmaz, hiçbiri tek başına sahibi için kurtuluş temin etmez. 
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l po La. a 030 
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“Gönül kuvvetinin temeli Allah”a tevekkül etmektir.” 


Kalp kuvveti, yürek metaneti, yığitlik, cesaret, şok etkisi yapan hadiseler karşısında soğukkanlılık hep Allah”a tam güven duymanın sonuçlarıdır. Hepsinin temelinde Allah”a itimat, O'nu vekil edinme bilinci yatar. Çünkü acı-tatlı her durum karşısında mümin, “Mevlâ görelim neyler, neylerse güzel eyler” der. Kendine düşen görevi yapar, nihai kararı Allah'a bırakır, olaylara ibret penceresinden bakmakla yetinir. Fuzuli yere karışmaz, karıştırmaz. 


de 4 4222422 ən z $ 2.9 
(leş kall (67433 ÜZME yeli Kal ooy 


“Kişiliğin aslı, hayâ (utanma duygusu); meyvesi ise haramdan uzak durmaktır (iffettir).” 


Hayâ utangaçlık değil; kötülüklerden, uygunsuz söz ve davranışlardan sıkılmaktır. Arsız ve hayâsız insanlar hiçbir zaman sağlıklı birer kişilik sahibi olamaz, toplumda gerçek itibar göremezler. Temelini hayâ üzerine kurmuş kimse, Allah'ın yasakladığı ve her biri dünya ve ahiretimiz için öldürücü birer zehir olan haramlardan uzak durur. 
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(Yİ £ 10) dış aa: > yuz üz vayy 


“Allah’tan (gelene) hoşnut olmanın temeli, 
O’na güvenmektir.” 


Allah”ın her yaptığının kısa veya uzun vadede mutlaka hayır ve fayda olduğunu bilip O’na tam güvenen bir kimse, O’ndan gelen acı tatlı her şeye rıza gösterecektir. Merhametli ve maharetli doktorumuz bize acı ilaç da sunsa zevkle ve seve seve içeriz. Şefkatli annemiz bize tokat da atsa, bir hikmeti vardır diye düşünür, yine sımsıcak sinesine atılırız. Allah”ın hikmetine güvenen, takdirine itimat eden, O”ndan gelen her şeye canı gönülden razı olur. 


} RK 
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“Sabrın temeli, Allah”a tam güvenmektir.” 


Yakin, Allah'a tam güven ve itimat ederek, işin başında vereceği emrine; görevini yaptıktan sonra da kararına razı olmaktır. Böyle bir düşünce alt yapısı olmadan, gerek hastalık ve musibetlere karşı gerek ilâhi emirleri yerine getirme ve gerekse kötülüklerden sakınma konusunda sabır ve kararlılık göstermek, dişini sıkıp direnmek mümkün mü? Allah'ı, her işinde merhametli ve emin bir vekil bilenler, görünüşte acı da olsa O'nun emirlerine rıza gösterir, bir imtihan olarak verdiği musibetlere katlanır ve yasaklarından var gücüyle sakınır. 
Gerçek sabır da zaten bu üç noktada kendini belli eder. 
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“Yanlışlıklardan korunmanın temeli, iş ve sözden önce iyi düşünmektir.” 


Düşünmeden, ince eleyip sık dokumadan ağızlarına geleni söyleyen, kafalarına esen davranışlarda bulunan kimseler, yanlışlık ve yanılgılardan kurtulamazlar. Şu halde, konuşma- ya başlamadan önce iyice düşünmeli, sözün nereye varacağını iyi hesap etmeliyiz. Aynı şekilde bir harekette bulunmadan önce de, iyice mihenge vurmalıyız. Altınsa yapmalı, bakırsa terketmeliyiz. 


COLE 4204112571) ai İs ezk İİ 11yo 


“Açgözlülüğün temeli tamahkârlık, meyvesi ise kınanmadır.” 


İnsan hayatının devam etmesi için yüce Allah, faydalı şeylere sahip olma arzusunu onun ruhuna yerleştirmiştir. Ancak imtihan gereği bunu yaratılıştan sınırlandırmamış, bildirdiği emir ve yasaklarıyla çerçevesini çizmiştir. Bazı kimseler, faydalı veya kendisine hoş gelen şeylere karşı doyumsuz bir istek besler. Bu konuda ne varsa hepsine sahip olmak ister. Helal haram ölçüsü onun için pek önemli değildir. Dünyada ebedi kalacakmışçasına bir doyumsuzluk ve oburluk gösterir. Böyle bir tutum, sahibini herhalde sempatik kılmayacaktır. Böyleleri, insanlar arasında sevilmez, kınanır, soğuk karşılanır. Aklı başında hiç kimse bu duruma düşmek istemez. 


52 ə Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


ole qizdi yə EN EYİ LAZ ga İzi ana 


“Dinde titizliğin temeli günahları drlsimek ve haramlardan sakınmaktır.” 


İyi dindar olmak, takva sahibi olmak, “Dinde titizim” demek öyle kuru söz ile olmaz. Buna ham sofuluk denir. Dinde titizliğin ilk temeli haramlara, özellikle kul hakkına karşı son derece hassas olmaktır. İslam”da her zaman kötülüğü savmak iyiliği yapmaktan önce gelir. Bu ölçüyü kaçıran kimseler, yaptıkları ibadetlerin sevabını, haklarını yedikleri insanlara dağıta dağıta ahirette iflas bayrağını çekerler. Kısaca, “dindarım”, “takvalıyım” diyen kişi, haram ve kötülüklerden uzak duracak. Helâle değil, harama karşı perhizkâr davranacaktır. 
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“Dünyalığa karşı isteksizliğin temeli Allah katında bulunana arzu duymaktır.” 


Allah bir sinede iki kalp yaratmamıştır. Bir gönüle iki sevgi birden sığmaz. Dünya ve ahiret iki kuma gibidir. Gönlüyle birine meyleden öbüründen soğuyup uzaklaşacaktır. Allah'ın ahiretteki mükâfatına müşteri ve arzulu olan kimse bunlardan uzaklaştıran haram dünyalık haz ve çıkarlardan soğuyacaktır. 
Özlediği mükâfata erişmesini engelleyen ne varsa elinin tersiyle itecektir. “Ahiret nimetlerine talip ve müşteriyim” deyip de, haram helâl demeyerek dünyaya dört elle sarılanlar herhalde doğru söylememektedirler. 


Hz. ALİ”DEN HİKMETLER € 53 
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“Zühdün aslı yakin, meyvesi ise mutluluktur.” 


Dünyalık çıkarlara karşı mesafeli durmanın, ahireti ön plana almanın yani zahidliğin temeli hiç şüphesiz Allah”ın mükâfat vaadine olan kesin inançtır. Allah'ın ahirette vaat ettiklerine tüm kalbiyle inanmayan kimse, alternatiflerini dünyada tatmak isteyecek, “Dünyaya bir kere gelinir, fırsat eldeyken bu haz ve lezzetleri kaçırmayayım” diye düşünecektir. Allah'ın ahiretteki mükerrer vaatlerine kesin olarak inanan bir kimse onları elde etmeye çalışacak, gerekirse dünyalığından ödün verecek, insanlara karşı fedakar davranacak, onları mutlu ederek kendisi de mutlu olacaktır. Öte yandan, az da olsa helâle kanaat edecek, haline razı olacak, hem kalbi hem evi hem de küçük dünyası mutlulukla dolacaktır. 


Hz. ALİ”YE GÖRE AMAÇLAR ve VESİLELERİ 


(İY) Qə GL Yyyy 


“Dua ile belâlar defedilir.” “Bela ve musibetler dua ile defedilir.” 


Dua müminin silahıdır. En büyük enerji kaynağıdır. Korkuyu ve endişeyi giderip insana huzur verir. Bir sahibinin olduğunun, ihtiyacıni arzedebileceği, sıkıntısını paylaşacağı bir sırdaşının bulunduğunun ifadesidir. Gerek çaba ve gayretlerimiz denilen fiili olanı, gerekse sözlü olanıyla dua, belaları defetmeye vesiledir. Allah bazı sonuçları birtakım sebeplere bağlamıştır. Dua da bu sebeplerden manevi olanıdır. Duanın olumlu etkisi herkesçe kabul edilir. Dostoyevski, “Yürekten ettiğim her duada yeni bir duygu parıltısı vardır. Bu duygu parıltısında ise, o zamana kadar tanımadığım, seni yeniden güçlendirecek bir düşünüce saklanır; duanın kişiyi eğittiğini göreceksin o zaman” der. H. Emerson Forsdick de, “Dua iki şekilde tecelli eder: Ya bizi korkutan şeyi ortadan kaldırır, ya da onu yenmemiz için bize güç ve cesaret verir” der. 
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“İtimatsızlığın devam etmesiyle şirk oluşur.” 
8 y 
“Şirk, devam eden şüpheler neticesinde ortaya çıkar.” 


Şek, Allah”a kesin iman ve sarsılmaz itimat anlamına gelen yakinin zıddıdır. Allah hakkında şüphe, itimatsızlık ve güvensizlik demektir. Allah'a itimadı olmayan, O'nun vaadine güvenmeyen kimse, O'nun kudretinin birer perdesi olan sebeplere haddinden fazla önem verir. O sebepleri yaratan ve neticeleri onlara bağlayan müsebbibü'l-esbâbı fazla düşünmez. Hatta zamanla bütünüyle unutur. Dolayısıyla sebepler Allah”ın önünde kesif ve karanlık birer perdeye dönüşür. Vesilelikten, tesir kaynağı olma konumuna yükselir. Fayda umduğu veya korku duyduğu sayısız sebepler arasında kişinin ruhu parçalanır. Zihnen dağılır. Zaten tarihteki bütün putperestlikler bu şekilde başlamış ve zamanla koyu bir materyalizm ve ateizm ile son bulmuştur. 


OY fe. ys GL 
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“Güzel ahlakla hayat güzelleşir.” “Hayat, güzel ahlâkla güzelleşir.” 


Hayatın tadı tuzu güzel ahlâktır. Güzel ahlâkın olmadığı bir toplumda karşılıklı güven olmaz, herkes birbirini yılan gibi zehirlemekten zevk alır. Bencillik, kendini beğenmişlik, kin, haset, yalancılık, korkaklık vb. gibi kötü huyların egemen olduğu bir toplumda yaşamak ne büyük talihsizliktir! Ne zaman ve kimin tarafından ısırılacağımızı bilmediğimiz böylesine bir yılan yuvasında ağız tadıyla yaşamak mümkün mü? 
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Melekler meclisini andıran bir toplumda yaşamak bizim de arzumuzsa, kendimizden başlayarak güzel ahlakı toplumda egemen kılmaya çalışmalıyız. 


OY Tey.) > YO 
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“Güzel ilişkilerle ancak sevgi devam eder.” 
“Sevgi, güzel ilişkilerle vesilesiyle devam eder.” 


Sevginin kalıcılığı, güzel ilişkilere bağlıdır. Gerek aile hayatında gerekse dost ve akrabalar arasında bir anlık yürekleri aydınlatan sevgi ışığının uzun süre korunabilmesi, ancak iyi ilişkiler, maddi ve manevi yardımlar, hediyeleşmeler, karşılıklı hoşgörü ve saygı mahfazasına alınmasıyla mümkündür. 
Aksi halde ne kadar parlak ve göz alıcı olursa olsun, kısa sürede sönmeye mahkümdur. Sevgi bizi, nazlanmaya ve laubaliliğe sevketmemeli, karşılıklı haklarımızı çiğnemeye vardırmamalı. Bilakis daha fazla hak hukuk gözetmeye götürmelidir. Yoksa, sevgiler kısa ömürlü olur. 


OE AYI 3G 
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“Çok tevazuuyla ancak şeref kemale erer.” “Şeref, çokça tevazu göstermek suretiyle kemale erer.” 


Daha önce de açıkladığımız gibi şeref, onur ve manevi yükseklik ancak alçakgönüllülükle olgunlaşır, kemalini bulur ve taçlanır. İnsana şeref ve onur kazandıran üstün niteliklerin başında tevazu geldiğine göre, o olmadan şeref, onur ve yücelik noksandır. 
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“Haktan sapmakla yoldan çıkılır.” “Haktan dönüldüğünde dalâlet (sapıklık) ortaya çıkar.” 


İnsan hakperest olmalı, sürekli gerçeği araştırmalı ve doğruların yanında yer almalıdır. Bu ana ölçüyü kaçırdığı anda doğru yoldan sapmaya başlamış demektir. Aynı çizgiye dönünceye kadar da dalâlet çöllerinde şaşkın biçimde dolaşma- ya devam eder. Kısacası insan, hakkın hatırını sürekli yüce tutmalı ve onu hiçbir hatıra feda etmemelidir. Hz. Ali başka bir sözünde de, “Haksızın önünde eğilmeyin, yoksa hakkınızla birlikte onurunuzu da yitirirsiniz” uyarısında bulunur. Mehmed Âkif de, “Hâlik’ın nâmütenâhî adı var en başı: Hak / Ne büyük şey kul için hakkı tutup kaldırmak.” “Adam aldırma da geç git diyemem aldırırım / Çiğnerim, çiğnenirim, hakkı tutar kaldırırım” beyitleriyle aynı gerçeği dile getirir. 


2a 5 12 ə 23 
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“Adaletle halk düzelir.” “Halk (tebaa) 
adaletle düzelir.” 


Adalet mülkün (hâkimiyetin) temelidir. Halk, yani yönetilenler adaletle ancak iyi birer vatandaş haline getirilebilir. 
Adalet ortadan kalktığı anda, zulüm onun yerini alır. Artık itaat ve asayiş, yerini isyan ve anarşiye bırakır. İşler yolunda gitmez, insanlar ifsat edilmiş olur. 
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“Günahlardan sakınmakla ameller temiz ve bereketli olur.” “Ameller günahlardan sakınmakla temiz ve bereketli olur.” 


Haramdan sakınmak, kötülüklerden uzak durmak esas ve önceliklidir. Diğer iyilikler hep bundan sonra gelir. Bir insan, harama, özellikle kul hakkına karşı titiz olursa, yaptığı az ameli çoğa sayılır. İşleri, amelleri bereketli olur. Çünkü o, buğdayı taşımadan önce ambardaki fareleri defetmiş, haşere, delik ve kaçakları ortadan kaldırmış, taşıyacağı buğdayını güvence altına almıştır. Tersine bir davranışta, ambara doldurulacak buğdayın bereketi olur mu? 


-916039- 


(TİM) SE 53) sE lll YA 100 
“Can sağlığıyla hayatın lezzeti bulunur.” 


Afiyet, sağlık ve esenliktir. Bela ve felaketten uzak kalmadır. 
Gönül huzurudur. Bunlar olmadan hayatın lezzeti, tadı tuzu olur mu? Peygamberimiz de [sallallahu aleyhi vesellem], Allah'ın insana verdiği nimetlerin başında afiyetin geldiğini belirtmiş, düşmanla karşılaşmayı temenni etmeyip afiyet dilemelerini müminlere tavsiye etmiştir. Afiyet hayatın neşesi ve yaşama sevincidir. Afiyet olmadan dünyanın hazinelerine de sahip olsak tadı ve lezzeti olur mu? Şu halde, Allah'tan af ve afiyet dilemeli; ancak hayatta eksik olmayan bela ve musibet geldiğinde de sabır ve sebat göstermeli; birincisinde şükrün, ikincisinde sabrın sevabını alarak dünya imtihanını başarıyla tamamlamalıyız. 


GÜ ə Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


(Tİ Gul e Jaik YOA 
“Akılla halkın işleri yolunda gider.” 


Akıl, siyasetin temelidir. Akıl, kişiyi olumsuz taşkınlıklardan, ifrat ve tefritlerden koruyup orta çizgide, doğru yolda tuttuğu gibi, toplumu da istikamet dairesinde tutar. Aklın sesine kulak verilerek, fayda ve maslahatı gözetilerek, serinkanlılıkla, gerçekçilikle yönetilen bir toplum kalkınır, refah ve mutluluk bulur. Kör duygular, içi boş sloganlar, ne karın ne de ruhu doyuran kuru hamasi nutuklarla yönetilmeye çalışılan bir toplum ise yerinde saymaya, hatta gerileyip alçalmaya, sonunda da çökmeye mahkümdur. Bu kategorilerden birine giren dünya devletleri şöyle bir incelendiğinde bu sözün ne kadar isabetli olduğu daha rahat anlaşılır. 


MYO 


(YİYY3) GU 353 EL YENİ, YAVY 


“Yararlı işlerle dereceler yükselir.” “Kişinin dereceleri ancak salih ameller yaparak yükselir.” 


Salih amel, en genel anlamda “yararlı iş” demektir. İnsanlar, başka hiçbir şeyle değil, sadece ve sadece yararlı işleriyle yükseliş kaydederler. Ne soy sop ne dış güzelliği ne de mal mülk insanlar için bir üstünlük vesilesidir. “İşi kendisini geri bırakan kişiyi soyu sopu ilerletemez.” Dünyada da ahirette de insan için emeğinin karşılığından başkası yoktur. İslâm'ın bu eskimeyen ölçüsüne herkesten önce müslümanların ne kadar çok ihtiyaçları var! 


Hz. ALİ”DEN HİKMETLER œ 61 


(YİYYA) öt, zl dəs edu YADA 


“Emekle cennet elde edilir, boş arzu ile değil.” 
“Cennet, emek ve çabayla elde edilir; boş arzu ve heveslerle değil!” 


Allah bazı güzel neticeleri, bir kanun halinde birtakım sebeplere bağlamıştır. O sebeplere sarılmadan o güzel neticeleri elde etmeyi istemek bir deliliktir. Tohum ekmeden ekin alınmaz. Evlenmeden çocuk sahibi olunmaz. Gemi, kara üzerinde yüzmez. Kurtuluşu ümit eden, onun sebeplerine sarılmalıdır. 
Hayal ve ümit etmek güzel ise de fiili teşebbüse ön ayak olmalıdır. Sade ve kuru kuruya bir ümitle hayırlı hiçbir yere varılamaz. 


(YIYAN EKIL FS r esi, yatyr 


“Çalışmakla mükâfat kazanılır, tembellikle değil.” 


Sabrın sevabı zafer, sebatın mükâfatı galibiyettir. Tembellikle hiçbir güzel sonuca erişilemez. Tembellik, hayatın tezahürü olamaz. Tembellik, hayattan ziyade ölüme yakındır. 
Ölünün sevap kazandığı görülmüş müdür? “İnsana emeğinin karşılığından başka bir şey yoktur” (Necm 53/39) âyeti bu gerçeği ne güzel dile getiriyor! 
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(Tİ 144) OLİ Azanı A OLU AVA» 


“İyilikle hür insanlar bile kul köle edinilir.” 


“İnsan iyiliğin kuludur” demişler. İnsan denilen kale, gönül kapısından girilerek ancak fethedilebilir. Bunun dışında- ki, tahakküm ve hegemonyalar, hem ne kadar uzun sürerse sürsün geçici hem de nefret uyandırıcıdır. İnsanlara bir iş, bir hizmet yaptırılacaksa iyilik, güzellik, tatlı dil, güler yüz ve nezaket bunun için en etkili yoldur. 


<A gə r ə. 
E E A PTER o 
(YYYY l slei aS İh iro 


“Hikmetle ilmin örtüsü açılır.” “İlmin kapağı hikmetle açılır.” 


Hikmet, bilginin faydalı bir amaç için kullanımıdır. İlmin uygulanması, pratiğe dökülmesidir. Her hikmet ilim olsa da, her ilim hikmet değildir. İlmin faydalı olanı hikmettir. Düşünerek, hayatta faydalı bir amaç belirleyerek ilim yoluna girilse, bilgi defineleri keşfedilir, üzerindeki örtü kaldırılır. Aksi halde körü körüne ezbercilik, bilgi hamallığı söz konusu olur. Kişi bildiklerini uyguladıkça Allah ona bilmediklerini de öğretir. 


AZN 


4 k T zo mə © 
(İY GİZ Yİ 32 geyə Yan 


“İhlâsla ameller değer kazanıp kabul edilir.” 
“Ameller ihlâsla değer kazanıp (Allah indinde) kabul edilir.” 
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Yapılan iyi işler, taat ve ibadetler ihlâs ile değer kazanır, Allah'ın huzuruna yükselmeye layık olur. İyi niyetle, sırf Allah istediği için, insanlardan bir çıkar gözetmeksizin, “görsünler”, “duysunlar” endişesi taşımadan yapılan kulluk makbuldür. Kurban konusundaki şu âyet konumuza yeteri kadar ışık tutar niteliktedir: “Kurbanlıklarınızın ne kanı ne de eti Allah'a ulaşır. Fakat O'na sadece sizin takvanız ulaşır” (Hac 22/37). 


~O RO ya 


429 22 o 
ei gli! İYİ avar 


“İyilikle kalpler kazanılır.” “Kalpler iyilikle kazanılır.” 


Gönüller üzerinde taht kurmanın tek yolu iyilik etmektir. 
En büyük ihsan ise bazan gölge etmemektir. Gelişme yolunda insanların önünden çekilmek, yolunu açmak, fırsat vermektir. 
Ölümünden sonra da adının hayırla anılmasını isteyen, elini açık, sofrasını geniş tutmalıdır. 


OO 


(İV s KE çisil yox 


“İlimle ancak hayat olur.” “(Hem dünya da hem de ahirette mutlu bir) hayat ancak ilim sayesinde olur.” 


Cahiller arasında âlim, ölüler arasında dolaşan diri gibidir. 
Gerçek yaşayış alimin yaşayışıdır. Cahil, yaşarken ölü, ölim ise ölüyken diridir. Çeşitli yollarla bıraktığı faydalı bilgiler ölümünden sonra da insanlara yol göstermeye, ışık tutmaya devam eder. Gerçek alim için ölüm söz konusu olamaz. 
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A o sö o o 
4YİY 8) AXİ əyə AL Yi 


“Hikmet ilimle tanınır.” “Hikmet ancak ilim sayesinde bilinir.” 


Her biri bir sanat eseri olan varlıklardaki incelikler, fayda ve gayeler hep ilimle, bilgiyle bilinebilir. Sanattan anlamayan, mimarlık, mühendislik, hat, tezhip gibi sanatlardan nasibi olmayan cahil bir kimseye, her taşı binlerce sanat incelikleriyle bezeli bir sarayı gezdirseniz, alacağı ders, çıkaracağı mana, bütün bu sanatlardan anlayan, bedii zevki gelişmiş bir ilim ve sanat adamınkiyle mukayese edebilir misiniz? Her zerresi bile binlerce sanatla bezeli şu tabiat sarayına ayak basan bir kimse de ancak bilgisi, ilgisi ve birikimi ölçüsünde ibret alabilir, ders çıkarabilir. 


KC 


ği 3 e ə o 
Giren 412215 SOYU 


“İmanla kurtuluş olur.” “Kurtuluş ancak iman etmekle mümkündür.” 


İman hem dünyada hem de ahirette gerçek kurtuluş ve mutluluğun anahtarıdır. Onda cennetteki tübâ ağacının bir tohumu saklıdır. Cenneti dünyaya bile taşıma potansiyelini taşır. 
İman denilen sayı değerinin yer almadığı diğer iyiliklerimiz, ne kadar çok olursa olsun, sıfır kıymetindedir. İnsanlar teknik ve medeniyette ne kadar ilerlerlerse ilerlesinler, ne kadar lüks ve rahata kavuşurlarsa kavuşsunlar, iman olmadan asla mutluluk yüzü göremezler. Çünkü iman tevhidi, tevhid teslimi, teslim tevekkülü, tevekkül ise iki dünya saadetini netice verir. 
Mehmed Akif”in de dediği gibi: “İman o cevher ki ilâhi ne büyüktür / İmansız paslı yürek sinede yüktür.” 
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(İY) SGi e İyelik yev 


“İbadet kesin bilgiyle tamam olur.” 


Allah”a kesin inanma, vaadini tereddütsüz kabul etme, rızkın garanti altında olduğunu bilme şuuru olmadan, tam ve duru bir ibadetten söz edilebilir mi? Kul, Rabb'in Rab'liğini, kendisinin de kulluğunu bilecektir ki, hayatta kendisinden beklenenleri yerine getirsin. Vazifesini bilsin, ilahi vazifeye karışmasın. Bir askerin görevi eğitim, gerektiğinde vatan için mücadele ve muharebedir. Buna karşılık devletin görevi de onu beslemek, giydirmek, hasta olsa tedavi etmek, hatta gerektiğinde ağzına lokmayı vermektir. Bu hayat da bir askerliktir. Yüce Allah, bizim rızkımızı verir, bizi, hayat için gerekli her şeyle donatır. Biz ise başta namaz olarak ibadet ile eğitim yapar, kötülüğü emreden nefsimiz, bizi yoldan çıkarmak isteyen şeytan ve kötü insanlarla mücadele ederiz. Bu gerçek kesin olarak bilinmeden ibadetin hakkını vermek mümkün olmaz. Onu yarım yamalak yapmaktan kurtulamayız. 


OGRO ja 


VARAS, ii mə yL dər 
“İnsanlık, yumuşaklıkla devam eder.” 


İnsanlık diye çevirdiğimiz “mürüet” kelimesi, Türkçe”mize “mürüvvet” diye geçmiştir. Kahramanlık, mertlik, yiğitlik, adamlık, insanlık, iyilikseverlik, cömertlik vb. anlamlarına gelir. Rıfk ise kibarlık, tatlılık, yumuşak huyluluk, mülayimlik ve naziklik demektir. Rıfk olmadan mürüvvet sahibi olunamaz. Acımasız, hafifmeşrep, kaba ve haşin kimsenin yiğitlik ve insanlığından söz edilebilir mi? Şu mısralar, mürüvvetten ne anlamazı gerektiğine güzelce ışık tutar: 
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Göz nuru Muhammed 'le nübüvvet bitti, 
Ardınca Ali göçtü, fütüvvet bitti, 
Bulmuştu kerem de bir zaman Hâtem 'ini, 
Hütem çekilip gitti mürüvvet bitti. 


Arif Nihat Asya 


Hastayı ziyaret ne güzel âdet, 
Komşulara saygı ayrı mürüvvet, 
Küçüklere şefkat hayra alamet. 


A. Güzel 
AD 
“Ole € R ag 


2 əə hs w 
ev ey y Laal 4235 38 eaa 


“Maksatlara yumuşaklıkla ulaşılır.” 


“Tatlı söz yılanı bile deliğinden çıkarır” sözü bu gerçeğin başka bir ifadesidir. Kibarlık, nezaket ve tatlılıkla erişilmeyecek maksat yoktur. Delice esen rüzgârlar gibi kırıp dökerek, kasırgalar misali ortalığı birbirine katarak olumlu bir sonuca erişilmez. Hikmetle, siyasetle, yol yordam izleyerek amaçlarımıza kavuşabiliriz. “Erişir mahall-i maksuduna aheste giden / Tiz ü reftar olanın pâyına dâmen dolaşır.” Yani, ağır ağır ama kararlı bir şekilde giden kişi amaçladığı yere ulaşır. 
Acele edip koşanın ise ayaklarına etekleri dolaşır, düşer. 


Hz. ALİ”YE GÖRE “İŞLERİN BAŞI” 


ilo) cəl ÜL öl úy də “AYY 


“Afetlerin başı (kaynağı), lezzetlere düşkünlüktür.” 


“Deveyi yardan uçuran bir tutam ottur” demişler. İnsan dizginini nefsani arzularının eline vermemeli. Lezzetlere düşkünlük, insanı bencil eder, vefasız eder, korkak eder, sadakatsiz eder, cimri eder. Bundan da daha büyük âfet olamaz. İnsan yaşamak için yemeli; yemek için yaşamamalıdır. 


OGIO ya 


(8/08) A 334122 daz ə P tayo 


“Akıllılığın başı, nefsin kötü arzularıyla mücadele etmektir.” 
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Akıl, düşünme, anlama, karar verme ve tedbir alma yeteneğidir. Yunusumuz bu gerçeği, “Bir söz diyeyim sana dinle cânın var ise /Ki tama “lk (aç gözlülük) eyleme aklın sana yâr ise” beytiyle dile getirir. Akıllı insan, nefsini frenleyebilen, kendini zabtedebilendir. Zaten aklın asıl manası, dizginleyici, taşkınlıktan, meşru sınırı aşmaktan koruyandır. Bir insanın akıllı olup olmadığı, nefsinin kötü arzularıyla mücadele etmesinden belli olur. Allah, diğer canlılardan farklı olarak doğuştan ve doğal yollarla biz insanları dizginleyip sınırlamamış, bunu aklımıza ve gönderdiği ilahi yasalara havale etmiştir. 
Nefsinin taşkın ve çoğu zaman ölçü tanımaz heva ve heveslerine karşı koymaya gayret edenler gerçek akıllı kimselerdir. 


“9763 


(ilo) ə 335501 qazlı zə qiya 


“Aklın başı, insanlara kendini sevdirmektir.” 


Aklın ilk basamağı, insanlara sevgi, muhabbet, şefkat ve sıcaklık göstermek, onların dostluğunu kazanmaya çalışmaktır. İnsan sosyal bir varlık olduğuna göre, bir toplum içinde yaşamaya mecburdur. İnsanlarla, aklın gereği olan söz konusu tarzda muamele etmezse, hem kendi huzuru kaçar hem de başkasının huzurunu kaçırır. Öylesi fertlerden oluşmayan bir toplum da akıldan yoksun, sadece içgüdüleriyle hareket eden diğer mahluklar sürüsünden farksızdır. Bu, hakların çiğnenmesi, Allah'ın gücendirilmesi pahasına insanların gözüne girmeye çalışmak, onlara yaltakçılık etmek anlamında değildir. 
İnsanların meşru olan hatırlarını hoş tutmak, onlarla sevgi ve dostluk köprüleri oluşturmak, bir haksızlığa alet olmadan güzel ilişkiler kurup sürdürmek anlamındadır. 
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qal, Sai yüzi YI DİZ ova 
“Basiretin kaynağı, tefekkürdür.” 


Basiret, hakikati gönülle hissedip anlama, kalp gözü ile görme; işin iç yüzünü görüp gerçeğine varma anlamına gelir. 
Basiret, ruhun gözüdür. Onu cilalayacak, parlatacak sürme ise tefekkürdür. Bütün belirttiğimiz noktalar hep düşünmekle gerçekleşir. Akıl ve ruhlarını düşünmeyle, tefekkürle parlatanlar, gönül gözlerini açmış olurlar. Böyleleri, bizim görmediklerimizi görür, hissedemediklerimizi sezerler. 


(lv) GA diği dələ öVYY 


“Kabalığın kaynağı aptallıktır.” “Cehaletin başı ahmaklıktır.” 


Aptallık diye çevirdiğimiz “hurk” kelimesi, beceriksizlik, hantallık, aptallık, delilik, çılgınlık gibi anlamlara da gelir. 
Cehalet de bizim bildiğimiz bilgisizlik anlamında olmayıp, kabalık, küstahlık demektir. Buna göre kabalık, kırıcılık ve küstahlığın başı ahmaklıktır. Ahmak ve akılsız adam ancak başkalarına karşı kaba, kırıcı ve küstah davranır. Bu şekilde davranmak aklı başında kimsenin işi olamaz. 
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don Él $13 Jeil iğ yeoy" 


“Küstahlığın kaynağı insanlara düşmanlıktır.” 
“Cehaletin başı insanlara düşmanlık etmektir.” 


Bilgisizliğin ve bundan doğan kabalığın başı, insanlara düşmanlıktır. İnsan sevgisinden yoksun olan, kalbinde düşmanlık duyguları ağır basan kimseler ancak kaba ve küstah olabilirler. 
İnsan sevgisiyle dopdolu bir gönül, kaba ve kırıcı olamaz. 


“919926 


(4/00) Göl "TE gili al £AYo 


“Dindarlığın başı nefsin kötü arzularına uymamaktır.” 


Dindar olmanın ilk şartı, nefsin helâl olmayan hevâ ve heveslerine karşı koymaktır. Canlarının her istediğini söyleyen, yapan, yiyen, içen kimselerin dindarlığından söz edilemez. 


YEN 


(SİLA) ez Gə gəz ei VYo 
“Dindarlığın başı samimi ve güçlü bir imandır.” 


Kesin, kuvvetli, sarsılmaz, gönülden ve samimi bilgiye dayalı bir iman olmadan, dindarlıktan söz edilemez. Şu halde müslüman öncelikle kesin bilgiye dayalı, sarsılmaz ve samimi bir imana sahip olacaktır. Özellikle günümüzde müslümanlardaki tutarsızlıklar, yalpalanmalar ve istikrarsızlıklar hep bu sıralamayı gözetmemelerinden ileri gelmektedir. 
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(loy) əli iz 3 sd yac jo İş “YY 


“Hikmetin başı hakka sarılmak ve haklıya itaat etmektir.” 


Aklı başında, düşünen ve bilge kişi, hakka sarılır, en yakınının, hatta bizzat kendisinin aleyhinde de olsa doğrunun ve haklının yanında yer alır. Bu niteliği taşımadan bilge olunamaz. 


(4/00) ÉN IA Sl e ile YATA 


“Hikmetin başı, insanları idare etmek, onlarla iyi geçinmektir.” 


Her insan, dostluğa, sevgiye ve yakınlığa layık olmayabilir. Fakat bu, ona düşmanlık etmeyi de gerektirmez. Akıllı kimse, gerek şerlerinden emin olmak gerekse aradaki köprüleri atmayarak ıslahına çalışmak amacıyla kötü insanlara bile iyilikle muamele eder. Deyim yerindeyse onları idare eder. 
Kusurlarını yüzlerine vurmaz, hakimâne bir şekilde onları kötülüklerinden çekmeye çalışır. 


TAY 
KSK 
2 


(İSA Gezəyəll İLANİ OLAYİ gəl 


“İyiliğin başı, müminlere iyilik etmektir.” 
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Mümin iyilik insanıdır. Elinden gelirse herkese fayda dokundurur. En azından, iyi dilek, hoş arzu ve hayır dua ile tüm varlıkları kucaklar. Kâfirlerin ve düşmanlarının bile ıslahına ve hidayetine dua eder. Ancak bu iyiliğinden en önce yararlandıracağı kimseler, din kardeşleri olan diğer müminlerdir. 
Çünkü bunlarla olan ortak noktaları ve birlik bağları çok daha fazladır. Ne yazık ki günümüzde bu ölçüye gereği gibi riayet edilmiyor. Müminler bir kenara itilerek başka kesimlerle dostluk ve yakınlık tercih ediliyor. 


- o, Tey. o 


(889) gizil çisil al vrv 
“İlmin başı yumuşak huyluluktur.” 


İlim öğrenilmeli, fakat ilim için ayrıca hilim edinilmelidir. Hilim öğrenmeden ilim öğrenmek, ilme haksızlık etmektir. Kişisel kaprisler taşıyan, sert, kırıcı, baskıcı kimseler ilim adamı kisvesiyle ortaya çıkınca, güzellikler kaynağı ilmin bu gibi kötü tutum ve davranışları doğurduğu sanılır ve insanları ilim öğrenmekten uzaklaştırır. 


Nd 


LAV Oh 


(El oy) GUY OLEYİ Gələ oyyy 


“İmanın başı güvenilirliktir.” 


İmana güvenilirlik kapısından girilir. İmana yönelik atılacak ilk adım güvenilir olmaktır. İman, güven duymak ve güven vermek değil midir? Başkaları şerrinden emin olmayan kimseye mümin denebilir mi? Bu güzel sözü bir ayna edinip oradan kendimizi seyredebiliyor, iman derecemizi test edebiliyor muyuz? 
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(lor) yÚ esil OLAYİ oki g5 AV sx 


“İmanın başı, insanlara iyilik etmektir.” 


Müminlik niteliğini taşıyabilmek için, kalp, dil, davranış, mal ve imkânlarımızla herkesi ve her şeyi kucaklıyor muyuz? Sımsıcak iyilik atmosferimize alıyor muyuz? İman dairesine dahil olmak, iyilik kapısından girmekle gerçekleştiğine göre, şu anda nerede duruyoruz? İmanın bu gibi tezahür ve tecellilerini önemseyip ölçü olarak almadıkça, birtakım şart ve rükünleri kuru kuruya saymanın hiçbir anlam ve değeri olmasa gerek. 


o 
£ 


(8/08) Gİ zl əkəyi İ) iyo 


“İmanın başı, doğruluğa yapışmaktır.” 


Doğruluk imanın en önemli özelliğidir. Doğruluk olmadan imandan söz edilemez. İman doğruluk, inkör ise yalancılıktır. 
Güneş nasıl ışıksız düşünülemiyorsa, iman da doğruluk olmadan düşünülemez. Kırk yalanı bir anda söylemekten çekinmeyen sözde müminler, bu söz karşısında ne diyecekler? Başı koparılmış bir vücut yaşayabilir mi? İmanın başı da doğruluk olduğuna göre, doğruluktan yoksun kimselerin dindarlığından nasıl söz edilebilir? 


T4 ə Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


(8/09) Za NI al Yio 
“İmanın başı sabırdır.” 


Allah”ın emirlerini yerine getirmede, yasaklarından sakınmada, dert ve musibetler karşısında sabredemeyen, kararlılık gösteremeyen, dişini sıkamayan kimse nasıl mümin kalabilir ki? Böyleleri, imanın başı olan sabrı ortadan kaldırmakla, imanın idam fermanını imzalamış oluyorlar. 


<9 GI aal Qəl AYY 
“Kanaatin başı, kısmetine rızadır.” 


Kanaat, kısmete razı olma, aç gözlülük etmemedir. 
Allah'ın taksimatına, takdirine razı olan kişi ancak aç gözlülükten uzak durabilir. Ağacın bâki olduğunu bilen, meyvenin azalmasından endişe etmez. Ağaç duruyorsa, yeri ve zamanı geldiğinde meyvesini mutlaka verecektir. O zaman aç gözlülük niye? Allah'ın rahmet ağacına inanan, tüm canlıların rızkının O'nun tarafından gönderildiğini bilen, elbette O'nun rahmetine itimat edecek, aşırı hırs ve aç gözlülükten uzak duracaktır. Allah'ın verdiğine kanaat etmeyen, sürekli çok isteyen, azı da kaçırır. Allah'ın takdirine razı olmak için de O'nu tanımak gerek. 
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(ESA: 09) O AM azil İZ vE 


“Ayıpların başı, aç gözlülüktür.” 


Bütün kusurlar aç gözlülükten ileri gelir. İnsanın, nefsani isteklerini, sahip olma duygusunu dizginleyememesinin sürükleyemeyeceği kötülük yoktur. Bunun adı “fücür” dur. 
Cehennem de insanın hoşuna giden şeylerle kuşatılmıştır. 
Bu duyguyu orta çizgide kullanmak ise “iffet”tir. “Olma aç gözlü, ey gönül, gözün aç / Ol ki aç gözlü ola, olmaz tok” (Edirneli Nazmi). Aç gözlü adama bütün dünya malı az gelir. 
Olana kanaat eden kimsenin ömrü saadet içinde geçer (Kutadgu Bilig). Aç gözlülük aynı zamanda bir hastalıktır. Hem de öyle bir hastalıktır ki, bütün dünya kâhinleri (bilginleri) bir araya gelse onu tedavi edemezler (Kutadgu Bilig). 


-97e 36 


dilən EĞİN BAN ARİN İŞ 


“Cömertliğin başı, dünyalığa önem vermemektir.” 


Buradaki dünyadan maksat, onun ahirete yönelik kalıcı meyveler vermeyen, anlık nefsani zevklere hizmet eden yönüdür. Kurtuluşunu düşünen aklı başında insan, dünyaya gelirken beraberinde getirmediği ve ebedi hayat yolculuğunda da kendisine eşlik etmeyecek, azık ve ışık olmayacak fâni şeylere gönlünü bağlamaz. Cömertliğin başı, bu gibi ayak bağlarından kendini kurtarabilmektir. Ağırlık yapıp kendisini dünya denizinin dibine çeken, üzerinde yüzüp selâmet sahili olan cennete varmasına engel ve boğulmasına sebep olan şeylerden sakınır. 
Cömertler diyarı olan cennete ulaşmaya vesile yapar. 


76 ə Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 
2z.- Ki 8 e 
(alt) GÜSİN Ğİ! yel) vəv, 


“Münafıklığın başı, hainliktir.” 


Münafığın belirtileri üçtür: Konuştuğu zaman yalan söyler. 
Bir şey emanet edildiğinde hıyanet eder. Söz verdiği zaman sözünde durmaz. Aslında bu üç vasıfta da ayrı ayrı hıyanet söz konusudur. Yalan söyleyen, hakikate; vaadinde durmayan başkasına; emaneti gözetmeyen ise kendisine teslim edilmiş nesne veya göreve hıyanet etmiştir. Demek ki içi ve dışı ayrı ikiyüzlülerin en önemli özelliği hainliktir. Kur'an'ın ifadesiyle münafık cehennemin en aşağı derekesinde yer alacaktır. 


Hoy ALSİN PEII HİZ uer 


“Rezilliklerin başı, çekememezliktir.” 


Hasetçi, Allah”ın başkalarındaki nimet ve güzel takdirine düşmanlık eder. Nimetin gitmesini ister. Padişahın biri, yoksul fakat hasetçi bir kimseye, “Dile benden ne dilersen, fakat sana verdiğimin iki katını senin şu komşuna da vereceğim” demiş. Hasetçi, düşünmüş, taşınmış, “Benim bir gözümü çıkar” demiş. Böylece komşusunun iki gözünün çıkarılmasını istemiş. Yine, iyi kalpli komşusunun güzel bir ineğinin sütü ile hayatını sürdüren yoksul bir kimse, ineğin ölmesi için sürekli dua ediyormuş. Bunu duyan biri merak edip, ineğin sütü olmasa açlıktan öleceği halde bu garip duasının sebebini sormuş. Hasetçi, “İnek ölürse, ben bir defa ölürüm. Oysa şimdi hasedimden her gün ölüyorum” cevabını vermiş. “Biraz kıskançlık duyarsanız, yaşarken ölmenin ne demek olduğunu anlarsınız” (Will Oursler). Dünyada memnun edilmeyecek tek insan, hasetçidir. Çünkü o sadece, haset ettiği kimsenin elindeki nimetin yok olmasıyla memnun olur. Nimeti alıp vermek de Allah”ın elinde olduğuna göre, hasetçiye dünyada rahat ve memnuniyet yoktur. Bu ruh haline sahip bir kimsenin, akla hayale gelmedik kötülükler yapması her an beklenir. Dolayısıyla haset, her türlü rezilliğin başı ve kaynağıdır. “Haset, başkasının balını kendi ağzına zehir etmektir” (Cenap Şahabeddin). Kıskançlık, güvenin kumaşı yemesi gibi insanı içten içe yer bitirir. Sadece insanın kendisini değil onun iyilik ve sevaplarını da tüketir. Ahirette müflis duruma düşürür. Haset edilen şey, eğer o kimsenin hakkı ise Allah'ın ikramıdır, kıskanılmaz. Haksız yere edinmişse, zaten ahirette ateş ve azaptır. Ateş ve azaptan dolayı da kıskanılmaz ki? 


ARIC 


(49) Sal ENSA, Gələ öVY) 


“Akılsızlığın başı, şiddettir.” 


Huşunet, sertlik, hoşgörüsüzlük, bağnazlık ve kırıcılık akılsızlığın başıdır. Akıllı insan, bir ifade ve etki aracı olarak bu gibi yollara başvurmaz. Bunlar İslâm'ın yöntemleri de değildir. İslâm'da güç kullanımı, istisnai ve sadece zorunlu durumlar içindir. Doktorun, cerrahi operasyon için zaman zaman ve kaçınılmaz hallerde kullandığı neşteri andırır. 
Özellikle günümüzde, medeni insanlara galebe etmek ikna ile mümkündür. Sözden anlamayan vahşiler gibi zorlamayla değil. Başkalarının şiddet ve sertlik ile açmaya çalıştığı, daha doğrusu kırmak için zorladığı kapıları akıllı insan hikmet ve siyasetiyle açmayı başarır. 
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z o 2 z ə. s 
(ov sezi! gz Eli ge A0: 


“Cömertliğin başı, iyiliği bir an evvel yapmaktır.” 


Yerinde ve zamanında yapılmayan iyilik çoğu zaman degerin yitirir. Hatta bazan iyilik olmaktan çıkar. Tıpkı geciken adalet gibi. Çölde, susuzluktan yanmış, dudakları çatlamış bir kimseye o anda vereceğimiz bir bardak soğuk suyun değerini ölçmek mümkün mü? İşte vaktinde ve zamanında yapılan bir iyilik, gösterilen bir cömertlik de böyle paha biçilmezdir. 
Cömertliğin ilk şartı, yapılan yardımın âdeta bir refleks halinde, rahatça, fazla düşünülmeden ve göz de arkada kalmadan yapılmasıdır. Tıpkı perdelerin açılmasını bekleyip, kaldırılır kaldırılmaz loş ve karanlık köşelere süzülen güneş ışığı gibi, uzanmak ve kendini göstermek için ihtiyaç anlarını kollar. Sezer sezmez, hemen devreye girer. 


TAŞ 
SOL ZA KO 


2 $ 
aloa gl Jead Aa lg varı 


“Siyasetin başı, nazik ve yumuşak davranmaktır.” 


Siyaset insanları yönetme sanatıdır. Hatta siyasetin bir çeşidi olan diplomasi için, “Köpeğe tasmayı takıncaya kadar onu okşama sanatı” denilmiştir (Flechter Knebel). Muhalifleriyle bile diyalogunu sürdürmeyen, onlarla da oturup konuşmayan bir siyasetçi, tecrübe ve birikimini artıramaz. Kaba kuvvete, baskı ve diktatörlüğe dayalı bir siyaset, uzun ömürlü olmaz. 
Yıkılmaya mahkümdur. 
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” ə E q .. 
aon Vəzi adal Şal) vara 


“Kulluğun başı, takdire rızadır.” “İtaatin başı takdire rıza göstermektir.” 


Allah'ın takdirine razı olmayan kendine başka bir tanrı aramalıdır. Allah'tan başka ilâh ve O'nun mülkünden başka yaşanacak yer olmadığına göre, O'na kulluk bir zorunluluktur. İnsanlar ne kadar hür olurlarsa olsunlar, yine de “abdullah” yani Allah'ın kullarıdırlar. Bu kulluk, ya gönüllü ya da istemeden olacaktır. Gönüllü olması mükâfat kazandırıcı, zoraki olması, mesul edicidir. Gönüllü olmasının alameti ise Allah'ın hüküm ve takdirine rıza göstermektir. 


LALO NO 


4 ə ox > d #3 
Hey Eggi 4375 egal S5 t00 
“Takvanın başı nefsin isteklerini terketmektir.” 


Takva, sözlük anlamı olarak, “sakınmak ve korunmak” demektir. Terim olarak ise Allah”a karşı gelmekten sakınmaktır. 
Bunun da ilk basamağı, O’nun emir ve yasaklarını çiğnemekten uzak durmaktır. İkinci basamak ise helâl de olsa dünya zevklerini azaltmak, ruhî ve manevi hazlardan daha fazla zevk almaktır. Üçüncü basamak ise Allah’tan başka her şeyi kalbî alakaya değmez olarak görmektir. İşte Hz. Ali, bu vecizesiyle takvanın takip ettiği söz konusu sıralamaya işaret etmektedir. 


-919930x 


(4/0) Jän x gal? wy: 
“Ayıpların başı kindarlıktır.” 
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Hayatta, özellikle insanlık âleminde kural sevgidir, dostluktur, iyiliktir. Kalbi tüm yaratılmışlara karşı sevgi ve hoşgörü ile dolu olması ve hayata bu perspektiften bakması gereken insanoğlu, artık yanlış yola girmiş ve hatalara başlamış demektir. Bu hataların ilki, yüreğini dolduran düşmanlığı hak eden, etmeyen herkese teşmil edip yansıtmasıdır. Hatta böylelerinin sevgisi de göstermeliktir. Dalkavukluk süretine girer. 
Hayatı düşmanlık ve yaltakçılık içerisinde mahvolur gider. 


AYP NG 


(ilo YAT vab çə3l dəb 00YA 
“Harama karşı titizliğin başı, gözü sakınmaktır.” 


Vera”, iffetin ileri derecesidir. İffet ise her çeşidiyle haramlardan sakınmaktır. Bu haramların insan ruh ve gönlüne nüfuz etmesinin en geniş yolu gözdür. Gözü başkasına ait olana dikmek fâsıklık ve günahkârlığın ilk adımı olduğu gibi, gözü haram şeylerden korumak da takvanın ilk basamağıdır. 


OX “rə 


(4/0) çalan 33 gələ 0404 


“Harama karşı titizliğin başı tamahkârlığı terketmektir.” 


Bu sözle önceki arasında tezat yoktur. Çünkü, tamah gönül gözünü başkasına ait olana dikmek, aç gözlü davranmaktır. 
Buna göre haramdan uzak durmanın başı tamahkârlığı bırakmaktır. Bu vecize ile önceki arasında başka bir fark da, öncekinin daha çok göze hitap eden yasaklarla ilgili olmasına karşın, bunun ise gönül ve ruhla ilgili olanlara yönelik olmasıdır. 
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dı $ Giz R .... “” a esl “5 GJL İNE osiy 


(IYA Ay me 


“Günahlardan uzak durmaya bak, çünkü bu, şerefli insanların en üstün özelliğidir.” 

Burada teşvik edilen “iffet”tir. İffet ise en geniş anlamıyla namusluluktur. Bu da sahip olma arzumuzu orta çizgide ve meşru çerçevede tutmak, iki yönlü aşırılıktan korumak; helâl haram dinlememek, ne pahasına olursa olsun canımızın arzuladığı her şeye sahip olmak denilen “fücur”dan sakınmaktır. 
Öte yandan helâl de olsa ihtiyacımız olan şeylerden uzak durmak demek olan “humüd”a düşmemektir. İkisinin ortası olan “iffet” çizgisinde yaşamak insana şeref ve yücelik kazandıran üstün niteliklerdendir. 
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YAV) Azə 52 İĞDE MAİL elli əə 


“Akıllı olmaya bak, ondan daha büyük bir servet yoktur.” 


Akıl, düşünme melekemiz ışığında söz ve davranışlarımızı ayarlamaktır. Böylesi özgür iradesiyle bir otokontrol, yaratılmışların en üstünü olan insana özgü bir niteliktir. İnsanın bundan daha değerli bir serveti olamaz. Değil mi ki tüm gerçek servetler de bununla kazanılır ve böylece korunur. Bu gerçek servetten yoksun olanın, her nasılsa eline geçmiş diğer servetleri her an dünya ve ahiretini imha etmek üzere patlamaya hazır bir bombadan farksızdır. 


2228 AS l a zo 23 o iə ə 
CAY özeli A ŞAL silə daya 


“Güler yüzlü olmaya bak, çünkü o sevgi bağıdır.” 


Yapmacıklıktan uzak masum bir çehreyi ışıltısıyla parla- tan tatlı bir tebessüm, insanın ruh güzelliğinin habercisidir. 
Böylesi dışa yansımış, iç dünyamızın aynası olan çehremize aksetmiş güzel bir ruh ile kim dost olmak istemez ki? Sevginin ilk elçisidir bu tatlı tebessüm. Gönül kazanmanın ilk çengelidir bu sımsıcak yüz ifadesi. Kalpler onunla kazanılır, gönüller onunla çelinir. O bir dostluk kemendidir. 
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/(GİYAY) İİ ITEE dlə 0136 
“Edepli olmaya bak, çünkü o asaletin süsüdür.” 


Edep, terbiyedir. Güzel ahlâktır. İyi davranıştır. İncelik, naziklik ve kibarlıktır. Bunlardan yoksun olan, âdâb, erkân ve nezaket yoksunu kimseyi soyu sopu neylesin? Böyle bir cevhere sahip olan da soyu sopuyla övünmeyi neylesin? “Bir baba, çocuğuna güzel bir edep vermekten daha iyi bir şey 


veremez” 


“Edep bir tâc imiş nür-i Hudâ'dan / Giy o tâcı emin ol her beladan.” 


“TY 
~O. Vm 


5 14 2 
(elvan 5 dəs) ŞE SUYU ciliz orra 


“Güvenilirlikten ayrılma, çünkü o en iyi dindarlıktır.” 


Güvenilirlik, imanın temelidir. Emniyet edilmeyenin imanı da yoktur. Emin olmak, maddi ve manevi emanetleri koruyup gözetmek demektir. Gerek Allah”a gerek kendimize ve gerekse diğer insanlara karşı tüm görev ve sorumluluklarımız gözetilmesi gereken birer emanettir. İçini dolduran güvenilirlik duygusuyla bütün bu sorumlulukları yerine getirme azim ve çabası içinde bulunan kimse, cennetteki ebedi saadeti için son derece verimli bir defineyi elde etmiş demektir. 


3 İbn Mâce, Edeb, 3. 
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Ti 


DİLAN ge 339 56 SİL azi: e 


(Y4) EYİ ras; 


“Tefekkürden ayrılma, çünkü o yoldan sapmaya engel ve davranışlara çeki düzen verendir.” 


Düşünme her zaman yol göstericidir. Her nasılsa yoldan çıkmış olanlar bile düşündüklerinde kendilerine gelir, yanlış yolda olduklarını anlarlar. Bu da yarı yarıya düzelmedir. Düşünme sayesinde hatasından dönen kimsenin hal ve hareketleri de zamanla düzelir. 


(Sİ YAS) Jaig öp esiu ELİZ 010 


“Hayâ etmekten ayrılma, çünkü o asaletin göstergesidir.” 


Kötü ve uygunsuz davranışlardan sıkılma anlamına gelen hayə, asil bir varlık olma bilincinin işaretidir. Asil ve soylu insan ancak, aşağılık işlere yeltenmekten utanç duyup sıkılır. Böyleleri, hem Allah”ın yüksek değer ve görev verdiği bir önemli memur olduğunu hem de üyesi bulunduğu köklü ve itibarlı ailenin şerefini düşünür, bunu zedeleyip lekeleyecek davranışlara kolay kolay yanaşmaz. 
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İLİ EE yil yu, İTE oyy 
(GİYAA) İLİN 


“Güzel ahlâktan ayrılma, çünkü o sevgiyi kazandırır.” 


Güzel ahlâk erdemdir. Erdem ise kendiliğinden sevilen üstün bir niteliktir. Her yönüyle temiz, dürüst, güvenilir, çalışkan, cesur vb. olanı kim sevmez ki? 


"OE Teg DON 


JEEYİ J 222 8 eyi Áe ao 


Elya) asla hali, 


“İhlâsa sarıl, çünkü o, işlerin kabul edilmesine vesile ve üstün ibadettir.” 


İhlâs, yalnızca Allah'a kulluk etmek, sevgi ve kulluğunu O'na adamak, içtenlikle ve gerçekten O'nu sevmektir. İhlâsla yerine getirilen bir zerre amel, bu ruhtan yoksun tonlarca ibadetten daha makbul ve sevimlidir. Ahirette tek kurtuluş yolu ihlâstır. İhlâsın zıddı gösteriş; yani insanlar görsünler veya duysunlar diye dindar ve yardımsever görünmektir ki kişinin felaketini hazırlayan bir durumdur. 
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4 F 247 uaria vi ə 1:2 
42172 dəsi x AY 1 


(SİYA) asla, "gəl 


“İyilik etmekten ayrılma çünkü o, ekimin en güzeli ve manevi ticaretin en kârlısıdır.” 


İhsan, dini olsun, dünyevi olsun yaptığımız işin hakkını vermek, en iyi biçimde yerine getirmektir. Dünyada her an Allah'ı görüyormuşçasına bilinçli ve kaliteli yaşamaktır. Biz Allah'ı göremiyorsak da O'nun her an bizi gördüğünü bilerek, canlı ve cansız tüm yaratılmışlara iyi davranmaktır. Özellikle insanları iyiliklerimizle kucaklamaktır. Bundan daha verimli ve bereketli bir ekim bulunabilir mi? Bu uğurda yaptığımız her iyilik, bazan bire bin sevabı olduğu gibi, diğer insanların sevgisini de kazandırır. Bu, Allah'a kulluğun en yüksek verim kaynağı ve en bereketli tarlasıdır. 


AY PNG 


(IYAN Aİ a yi 360 YİL qrq 
“Tahammüllü olmaya bak, çünkü o, kusurlara örtüdür.” 


Sıkıntılara tahammül etmek, güçlüklere katlanmak, zorluklara karşı dişini sıkıp dirençli olmak, yılmamak bizi er veya geç başarı ve zafere ulaştırır. Sabreden kazanır. Bizde böyle bir azim olduktan sonra diğer ufak tefek kusurlarımız hem görünmez, hem de olumsuz tesirini hissettirmez. Müsamaha ve hoşgörünün temelinde de yine bu tahammülkârlık vardır. Hoşgörülü insan da hoşgörüyle karşılanır. Dolayısıyla varsa kusurları fazla görülmez. 
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“çöp, úB olh İZ QoYV 
(8/48) İİ ə əəə EN 


“Samimi dostlar edinmeye bak, çünkü onlar genişlikte süs, sıkıntıda yardımcıdırlar.” 


İnsan, isminden de anlaşıldığı gibi, ünsiyet eden ve kendisiyle ünsiyet edilen varlıktır. Bu özelliğinden dolayı dostsuz kalamaz; samimiyet derecesine göre duygularını, sevinç ve üzüntülerini paylaşacağı dostları olmadan yaşayamaz. İnsan, nasıl ki diğer mahluklar gibi abur cubur her şeyi yemez, yiyecek ve içeceğinde seçici davranıyorsa, dost seçiminde de özenli ve seçici davranmalıdır. Edineceğimiz dostlar, her yönden temiz, ahlaklı, güvenilir, içten ve özverili olmalıdır. 
Böyle dostlar, binbir emek ve gayretle “kazanılma”ya değer. 
Kıvançta hayatımıza renk ve mutluluk katar, üzüntüde de bizim en büyük destek ve ə olurlar. 


Ofe fe ys YG f, ir” 2440113 əsə 
(GİYAV Azə 5 617, BİLE yı 


“İlme sarıl, çünkü o değerli bir mirastır.” 


İlim bütün gelişme, ilerleme ve zenginliklerin altyapısıdır. 
Yeni kuşaklara bırakılacak en hayırlı miras, böyle bir ilmi altyapıdır. Bu temel olduktan sonra bir ülkede taş üstüne taş bile kalmasa, önceki yazdan kalma tohum ve kökler üzerinde kurulup yeryüzünü cennete çeviren bahar çiçekleri gibi yeniden imar ve inşa olur, güzelliklerle donanır. Hz. Peygamber de, bir babanın evladına bırakabileceği en hayırlı mirasın güzel bir eğitim olduğunu belirterek aynı gerçeğe dikkat çekmektedir. 
Yeni kuşaklara bırakılacak güzel bir bilgi, değerli bir kitap yüzyıllarca kitlelerin yoluna ışık tutabilir. Hangi maddi miras bundan daha hayırlı, faydalı ve bereketli olabilir? 
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z $ ə 2 d ) i a o Ma 
Del Si ea Y, İZ yayo 


GİYAT) s ó İS iia i rje 


“Her işinde Allah’a sımsıkı sarılmaya bak, çünkü bu, insanı her şeyden korur.” 


Allah”ı tanımak, emir ve yasaklarını dinlemek, insanlık hayatının anlamı ve ana gayesidir. O”nu tanıyan, seven ve dinleyen kimse, her mutluluğa ya fiilen veya potansiyel olarak mahzardır. O”nu bulan her arzusunu bulmuş, hadsiz acı ve korkulardan kurtulmuştur. O”nu bulamayan ise hayatının anlamını ve gayesini yitirmiştir. Böylelerinin ahiretten önce dünyaları da karanlıktır. 


AYN 


cava 22, BU ASÍ 3 2. E 


“Kanaatkâr olmaya bak, çünkü yoksulluğu ondan daha iyi gideren bir şey yoktur.” 


Mal istersen kanaat yeter, demişler. Doğrudur. Çünkü kanaatkâr insan, iktisat eder. İktisat eden de bereket bulur. 
Kanaatsiz ve aç gözlü kimse ise kazandığını yeterli görmez, sürekli olarak emeğinin karşılığını almadığına inanır, bundan yakınır, kazancı harcamalarına yetmez, çalışma şevk ve heyecanını yitirir. Hem manen hem de maddeten yoksulluğa düşer. 
Demek ki yoksulluğun en iyi çaresi, kazancının meyvesine kanaat etmek, şükretmek, tutumlu harcamakla birlikte işini daha da geliştirme azim ve heyecanı içinde bulunmaktır. 
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JİLL, o əzası A, aziz AZ: 


(6148) JE JS o al 553 


“Helâlden ayrılmamaya, çoluk çocuğuna güzel davranmaya ve her durumda Allah”ı zikretmeye bak.” 


Bu sözle, mümince bir hayatın rotası çiziliyor. Buna göre mümin, helâlden kazanacak, en yakınlarından başlayarak maddi ve manevi iyiliklerde bulunacak ve bu nimeti kendine ihsan ettiği için de Rabb'ine her an şükredecektir. 


É ill aslı sə 6 laz elə 4VVY 


rA o 


ay Yİ ŞE 


“Akıllı ve dindâr kimse ile oturup kalkmaya bak, çünkü o en hayırlı arkadaştır.” 


Akıllı, tüm ruhi ve fiziki yönleriyle dengeli kimsedir. Kendini kontrol edebilen, olumsuz hareket ve duygularını frenleyebilen kimsedir. Din de bu konuda kendisine en büyük yardımcıdır. Akıllı ve dindar dost, akıl ve dinin gereği olarak arkadaşını yarı yolda bırakmaz. Kötülüklere karşı uyarıcı, iyi düşünce ve girişimleri için de yardımcıdır. 
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-” 
s 


“5 Miz BLI, İZ NETA 


(SİYA laa e 


“Seni uyarıp sakındıran kimse ile dostluk etmeye bak, çünkü o, seni tehlikeden koruyup yol gösterir.” 


Gerçek dost, önünde her an düşebileceğin bir kör kuyu olsa bile, sırf sana yaranmak ve gönlünü hoş tutmak için, “İyi yoldasın” diyen değildir. Yakanda dolaşan akrebi sana gösteren ve düşürmeye çalışan kimsedir. Yanlış duygu ve düşüncelerimiz, felaketimizi hazırlayan birer kör kuyu; hata ve günahlarımız da yakamızda dolaşan birer akreptir. Bunlara karşı bizi uyaran, gerçek dost ve yardımcımızdır. 


vll éi 20 a JL AL saw 


oz o 2 


«hay İYİ si əz, 
“Nezaketten ayrılma, çünkü o, doğru işin anahtarı ve akıllı kimselerin ayrılmaz niteliğidir.” 

Yumuşaklık, kibarlık, nezaket, aklın hareketlerimize yansıyan güzellikleri olup bizi her zaman doğruya götür. Bunun zıddı olan kabalık, katılık ve haşince esip gürleme akılsızların özelliğidir. Olabilecek işi bile, içinden çıkılmaz ve olmaz hale getirir. 


Hz. ALİ”DEN HİKMETLER ə 91 


& Fir 


a5 ya BE Laz AYSA 


m” ə 


(4/1Y40) Ge şəli 8357 
“Sabırdan ayrılma, çünkü o, sağlam bir kaledir ve kuvvetli iman sahiplerinin ibadetidir.” 


Sabır, maddi ve manevi zorluklar karşısında yıkılmamak için diş sıkıp dayanabilmektir, sükünet ve ağırbaşlılığını koruma gayretidir. Sebat, metanet ve kendine hâkim olmaktır. 
Davranış ve duygularının kontrolünü yitirmemektir. Böylesine zengin ve renkli manaları bulunan sabır, her türlü tehlike karşısında en sağlam ve güvenli kale, zafer yolunda en büyük hazine ve donanımdır. Musibetlere karşı isyan etmeden dayanabilmek; sahte birer cazibe ve tatlılığı bulunan günahlardan korunmak ve zâhiri birer güçlüğü bulunan dini görevlerimizi yerine getirebilmek de hep sabırla olduğuna göre, kuvvetli imanın belirtisi olan çok önemli bir ibadettir. 


"O Teye DA 


avay İZİ! cəl SAZIN AĞI qədi el Lie vava 


“Yararlı iş (iyi, salih ameller) yapmaya bak, çünkü o cennet yolunun azığıdır.” 


“Salih amel”, çok kapsamlı bir deyimdir. Dünya ve ahiretimize yararlı ne kadar iş ve eylem varsa hepsini içine alır. 
Çoğunun sandığı gibi namaz, oruç vb. ibadetlerden ibaret değildir. Buna göre, yoldan insanlara rahatsızlık veren bir çakılı, bir dikeni bile kaldırmak “salih amel” olup cennete giden yolda bizim için azıktır. Önemli olan tatlı bir söz, güler bir yüz dahil hiçbir iyiliği küçük görüp ihmal etmemek ve ahiretimize elden geldiğince hazırlık yapmaktır. 
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(SİYA dasi EZ 35 GULE ASV 


“Cömertlikten ayrılma, çünkü o aklın meyvesidir.” 


Cömertlik, aklın gereğidir. Cömert, şan ve şöhret için degil, Allah'ın hoşnutluğunu kazanmak için, sahip olduklarını seve seve ve gönlü arkada kalmadan başkalarıyla paylaşandır. 
Cömertlik, çok kârlı bir ahiret yatırımıdır. Geçici malı önümüzdeki sonsuz hayat adına sigortalayıp ölümsüzleştirmektir. 
Fâni malımızı Allah nezdinde sonsuza dek artmak ve sürekli bir akar haline getirmek üzere tevdi etmek, emanet bırakmaktır. Cömert insan, amacı o olmasa bile insanların göz ve gönüllerinde azizdir ve özel bir mevkiye sahiptir. Dünyada da namı ebedidir. Sürekli saygıyla anılır, örnek alınıp gösterilir. 
Bunca yararları bulunan cömertlik, aklın gereği ve meyvesi olmaz mı? 


ə F Tu 2 “ələ 
/(£/YAo) əy dəs ŞASİYE oaa 


“Ağır başlılıktan ayrılma, çünkü o en güzel süstür.” 


Rabb'ini bulmuş olmanın, hem O'na hem de diğer varlıklara yönelik görevlerini yerine getirmenin verdiği iç huzurun ürünüdür “sekinet”. Ruhun dinginliğidir. Derin akan nehirler de sakin görünür. Ama bu sükünet bakanlara bir heybet ve saygı telkin eder. Sekinet olgunluk ve kemal işaretidir. Dünyanın en pahalı elbisesi, en değerli ziynet ve takıları insana bu derin, kalıcı ve anlamlı süsü kazandırmakta yetersiz kalır. 


Hz. ALİ”DEN HİKMETLER ə 93 


ADEE i Ao Yİ Gi dl? 1734 


FEAD) 


“Doğru sözlülükten ayrılma, çünkü kim doğru konuşursa, değeri yüce olur.” 


Mümin sürekli doğrunun peşindedir. Doğruyu araştırır, doğruyu düşünür, doğruyu söyler ve doğruyu yapar. Kişi doğru ve gerçekle böylesine iç içe yaşadıkça Allah nezdinde de doğrular defterine yazılır. Doğru konuşan insan, her geçen gün biraz daha saygınlık kazanır ve insanların gözünde büyür. Özellikle doğru ile yalanın son derece iç içe girdiği ve yalancılığın zifiri ve boğucu bir kara bulut gibi toplumun üzerine çöktüğü yer ve zamanlarda, doğru insanların bir hava kadar, ışık kadar aranır oldukları bellidir. Kısaca, yalanın ve yalancının ömrü kısadır. 
Uzun vadede zafer, doğruluğun ve doğrularındır. 


TAY 
SİL <> KO 


çalan gsl işs İSİ WE BEYLERİ TE ioo 


“İstişare etmekten şaşma, çünkü o, tedbirliliğin sonucudur.” 


Müşavere, bir konuda bilen ve güvenilen bir kimsenin görüşüne başvurmaktır. Önemli kararlar alırken, ehil ve emin kimselere danışan, görüş alışverişinde bulunan, önünü iyice gördükten sonra adım atan kişi tedbirli kişidir. İnsanın en birinci ve emin müşaviri, aklı ve bilgisidir. Öncelikle onlara danışmalı, ışıkları yeterince önümüzü aydınlatamadığı ve yetersiz kaldıkları an, belli nitelikleri olan kimselere danışılmalıdır. 
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dl az NE GEL aaz, döl: YE 


(El Yar) s óK A ae 


“Yüce Allah’a itaate sarıl, çünkü Allah’a itaat her şeyden daha üstündür.” 


Allah”a kulluk en yüce rütbedir. Allah”a boyun eğen, kullara kulluktan kurtulur. Böylelerinin dünyası da ahireti de cennettir. “Kim ki taat zahmetine sabrede / Sorgusuz dosdoğru cennete gide” diyen şair, bu gerçeğe işaret etse gerek. Şüphesiz ki taat ve ibadet hep nefsi terbiye etmek içindir. Yoksa Allah”a taat ve ibadet lazım değil, buna ihtiyacı yok. İnsanın en büyük meziyet ve serveti, Allah”a karşı beslediği bu gönülden bağlılık ve itaat iradesidir. 


Mi ə 


(SİYA) Çi EE 


anə 


ÉG sL İJE onw 


“Takvaya sarıl, çünkü o en üstün neseptir.” 


Allah”ın yasak ettiği her şeye karşı duyarlılıktır takva. Hayat yolunda günah ve kötülük çamurunun bulaşmasından sakınmaktır. İman, çıplak bir vücut gibidir; elbisesi takva, ışığı ilim, süs ve ziyneti ise hayâdır. Kendini böylesine koruyan kimsenin ayrıca soy sop desteğine ihtiyacı olabilir mi? 
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5 0 2 z z “4 “ ə 
Cilve İYİ İZ SE yazı ELİE dav 


“Takvadan ayrılma, çünkü o peygamberlerin ahlâkındandır.” 


Bir şeyin özünde değerli olması yetmez, bir de sınanıp değer ve faydasının kanıtlanmış olması gerekir. İşte kısaca Allah'ın emir ve yasaklarını yerine getirmede, özellikle kötülüklerden sakınmada titizlik anlamına gelen takva, insanlık tarihinde tecrübe edilip yararlılığı kanıtlanmış bir iksirdir. 
Peygamberlerin ahlâk ve yaşayışları bu tecrübenin somut örnekleridir. Peygamberler Allah'ın hoşnutluğunun aynalarıdır. 
Hep güzellikler, iyilikler yansıtırlar. Allah'ı razı etmek isteyen, O'nun elçileri olan peygamberleri örnek almalıdır. Peygamberlerin ahlâk ve yaşayışlarını yansıtan biricik güvenli kaynak Kur'ân-ı Kerim ve Hz. Muhammed'in [sallallahu aleyhi vesellem] sünnetidir. , 


m. 
“Haramdan titizlikle sakınmaya bak, çünkü bu, en iyi korunma yoludur.” 


Vera“, takvanın da ileri derecesidir. Kişinin, sadece açık yasaklardan değil, bilmediği veya kuşku duyduğu şeylerden de uzak durma duyarlılığıdır. Kısaca, gizli, açık, küçük büyük bütün günahlardan çekinme haletidir. Böyle bir ruhi halete sahip kimse dünyanın en sağlam zırhına bürünmüş, en muhkem kalkanını kuşanmıştır. 
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97o ia ` gə z “er 
(YAA) dali ə ÖĞ Soyad riy 
“Allah'ı anmaya bak. Çünkü bu kalplerin nurudur.” 


Zikir, Allah'ı anmaktır. Bu da kalp, dil ve davranışlarla olur. Allah'ın güzel isimlerini, manalarını anlayarak söylemek dilin zikridir. Alemdeki yaratılış inceliklerini düşünmek, her zerrenin ilâhi isimlerin birer aynası olduğunu görmek, bunların yaratıcısının yüceliğini kavramaya çalışmak kalbin zikridir. Hal, hareket ve yaşantıyla kendini Allah'ın bir memur ve askeri olduğunu göstermek, gören herkese Allah'ın yüceliğini hatırlatmak da davranışların zikridir. Bu üç çeşidiyle zikir, insanın iç dünyasının, ruh ve kalbinin ışığı ve aydınlığıdır. 


Hz. ALİ”YE GÖRE 
BAZI ŞARTLAR ve SONUÇLARI 


<olysoy AREA ALİN AA SİA YYsA 
“Yolun uzaklığını düşünen, ona hazırlık yapar.” 


Uzunluğu hatırlatılan yol, sonsuzluğa doğru uzanan ahiret yoludur. Bu uzun yolun yolcuları ise biz insanlarız. Bu uzun yol, azık ister, hazırlık ister. Hiç gemisiz okyanuslara açılabilir mi? Kapıları açan pasaport olmadan dünya turuna çıkılır mı? Para pul tedariki yapmadan uzun yolculuklara teşebbüs edilir mi? İşte, ebediyetlere kadar uzayıp giden ahiret yolculuğu da iman pasaportunu gerektirir. Salih amel hazırlığı ister. 
Hz. Alı, başka bir vecizesinde, “Yararlı iş yapmaya bak, çünkü o cennet yolunun azığıdır” buyurur. Ahiret yolculuğunun azığı olan “salih amel”, çok kapsamlı bir deyimdir. Dünya ve ahiretimize yararlı ne kadar iş ve eylem varsa hepsini içine alır. Çoğunun sandığı gibi namaz, oruç vb. ibadetlerden ibaret değildir. Buna göre, yoldan insanlara rahatsızlık veren bir çakılı, bir dikeni bile kaldırmak “salih amel” olup cennete giden 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yolda bizim için azıktır. Önemli olan tatlı bir söz, güler bir yüz dahil hiçbir iyiliği küçük görüp ihmal etmemek ve ahiretimize elden geldiğince hazırlık yapmaktır. 


Kurtuluşunu düşünen, aklı başında insan, ebedi hayat yolculuğunda kendisine eşlik etmeyecek, azık ve ışık olmayacak fâni şeylere gönlünü bağlamaz. Kurtuluşun başı, bu gibi ayak bağlarından kendini kurtarabilmektir. Ağırlık yapıp kendisini dünya denizinin dibine çeken, üzerinde yüzüp selâmet sahili olan cennete varmasına engel ve boğulmasına sebep olan şeylerden sakınır. 


Tə nəsi Şə ən" 


. 


(OY Jj 4 


“Görüşünü çok beğenenin ayağı kayar.” 


İnsan bir görüşe, bir kanaate körü körüne saplanmamalı. 
Doğru olduğundan kesin emin olmadan inatla onu savunmak çok tehlikelidir. Bundan da tehlikelisi bu saplantısını herkese de kabul ettirmeye çalışmasıdır. Görüşümüzden ne kadar emin olursak olalım, insan olduğumuzu, yanılabileceğimizi bilerek, kanaatimizin her an hataya ihtimali bulunduğunu hatırdan çıkarmayalım. Bunu kural edinen kimse, sürekli gerçeğin arayışı içinde olur. O konuda söylenenlere kulak verir, duyduğu en güzel ve en doğru söze uyar. Tereddüt ettiği, tam karar veremediği konularda, ehil ve emin kimselere danışır. Onların tesbit ve önerilerini kendi tecrübelerine destek yapar. Deyim yerindeyse, onların akıllarını da kendi aklına ekleyerek çok daha ileriyi gösteren ışığından istifade eder. Bu şekilde istişare edenin pişman olmayacağı hadis-i şeriflerde belirtilmiştir. 
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OAAR, Je 8 LA İSALE ALS İk a EY 


“Kendini tanımaktan âciz olan kimse, Yaratıcısını (başkasını) tanımaktan daha da acizdir.” 


Rabbimiz’i tanıyabilmemiz için, öncelikle kendimizi tanımalıyız. Neyiz, kimiz, menşeimiz neydi, akıbetimiz ne olacak? Bir tek hücreden alıp aşamadan aşamaya geçirerek önce sevimli bir bebek, sonra güçlü kuvvetli bir delikanlı, ardından zaman ve devran değirmeninin savurduğu tecrübe tozlarıyla saçı başı ağarmış, tepelerine kabir kışının karları düşmeye, başı beyaz kefene bürünmeye başlamış bir insan haline getiren: en sonunda da kendisine sormadan meyvesi bulunduğu hayat ağacından kah olgun, kâh ham olarak koparıp geldiği toprağın sinesine yeniden döndüren kimdir? Hayat denilen bu serüvenin, konup göçüşün amacı nedir? Öte yandan ruhuna takılan ve koca dünyaya sığmayıp sonsuzluklara doğru kanat çırpan bunca duygu, arzu ve emelleri cevapsız ve yankısız mı kalacak? İnsan, kendisine takılmış, hayat, ilim, irade, kudret, işitme, görme gibi ölçücüklerle sanatkârının da o engin ve mükemmel sıfatlarını anlaması gerekmez mi? 


YE, GRO 


Any İZİ e də ğə OYMA 
“Acele eden pişman olur.” 


İmkândan önce acele etmek ve fırsat doğduktan sonra da ağırdan almak ahmaklık alametidir. Dereye varmadan paçayı sıvamak elbette akıllı kimsenin işi değildir. Aynı şekilde, güzel bir netice için artık demir tavına gelmiş ve atılması gereken adımların zamanı gelmişse bu defa da işi ağırdan almak akıllılık olmaz. Böyle davranan bir kimse, kendisine fayda veriyorum zannıyla zarar vermekte ve enerjisini boşa harcamaktadır. Her şeyi yerinde ve zamanında yapmak gerekir. 
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(ol Vo) Aa 3 932 5 VYV) ` 


“Adalet edenin hükmü etkili (geçerli) olur.” 


, 


“Bir devletin devamı ve bekası, adaletle mümkün olur sözü de Hz. Ali'ye ait olup aynı gerçeğin başka bir ifadesidir. Adalet, her hak sahibinin hakkını eksiksiz vermektir. 
Hakkaniyet üzere muamele etmektir. Adam kayırmacılıktan sakınmaktır. Bir yönetimi için adaletin önemi konusu çok hikmetli sözler söylenmiştir. Birkaç tanesini örnek olarak sunuyoruz: 


“Melik, inkâr ve küfürle ayakta kalabilirse de zulümle ayakta kalamaz” (Nizâmülmülk). “Sevginin kurduğu devleti, adalet devam ettirir” (Fârâbi). “Memleketin direği adalettir her zaman /Adaletle nasibin saadettir her zaman” (Nizâmi-i Gencevi). “Adaletsizliği bir yangından daha çabuk önlemeliyiz” (Heraklitos) “Adalet, halkın dirliği ve düzeni; idarecilerin ise süsü ve güzelliğidir” (Hz. Ali). “Hükümdar adaletli olursa, yeryüzünde Allah'ın; adalet ve şefkatten uzak olursa, şeytanın halifesi olur” (İmam Gazâli). “Kuvvetsiz adalet ve adaletsiz kuvvet, iki büyük felâkettir” (Joseph Joubert). 


Küfür devam etse de zulmün ömrü kısadır. Bu nedenle haksız yere alınmış bir tek kuruş, bir binada başkasının hakkı olan bir tek taş o servetin yok olmasına ve o binanın yıkılmasına sebep olur. “Zulüm ile âbâd (imar) olan, kahr ile berbat olur” sözü de bu gerçeğe işarettir. Ayrıca bu vecize, Hz. Ali'nin, “Hakkın küçüğüne büyüğüne bakılmaz, küçük de olsa mutlaka sahibine iade edilmelidir. Ferdin hakkı toplumunkine feda edilmez” şeklinde özetlenebilecek “adalet-i mahza” yaklaşımına uygundur. 
Buna göre, gasbedilmiş en küçük bir hak, sahibi razı edilmediği takdirde ne pahasına olursa olsun iade edilmelidir. 
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.(İYY4) İLİN at a ALİN (əs ya qq) 


“Kanaatten yoksun olanı mal zenginleştiremez.” 


İnsan kanaat ettiği kadar zengindir. Zaten zenginlik de ihtiyaç azlığı demektir. Çok fazla şeye ihtiyaç hissetmeyen, zaruri olmayan sayısız araç ve gereçleri sırf moda veya görenek belası hatırına zorunlu bir ihtiyaç olarak görmeyen, sade bir hayatı seçen, mütevazi de olsa geliriyle yetinip kendi yağıyla kavrulan, lüks içinde yaşayanlara özenmeyen, imkânları kendisininkinden de kısıtlı sayısız insanların bulunduğunu gören insan, gerçek anlamda zengin ve mutlu insandır. 


Kanaatkâr, kısmetine, çaba ve çalışmalarının meyvesine, tabii gelirine razı olan kimsedir. Kanaat ettiği için, iktisat eder, bereket bulur, üç beş kuruş da olsa gelirinden biriktirir, ele güne muhtaç olmaz. Kendi yağıyla kavrulur, başkalarının minnetini çekmez, rahat eder. Çoluk çocuğuyla mutlu bir hayat sürer gider. Açgözlü, kanaatsiz kimse ise sürekli kazancını az bulur, çalışma hevesini kendinde bulamaz, sürekli iş değiştirir, hatta bir süre sonra çalışmayı tamamen bırakır, elinde avucun- da olanı da harcar. Sürekli tedirgin ve halinden şikâyetçidir. 


AOE Tey ə 


(İY o AZAS Al 383 (Səs səl Lə əsə 


“Allah ile aranızı düzeltiniz ki bahtiyar olasınız.” 


İnsanın hedefinde Allah”ı razı etmek olmalıdır. Tüm davranışlarını buna göre ayarlayıp yönlendirmelidir. Eğer O'nu razı edebilirse, bütün dünya küsse önemi yok. Allah razı olduktan ve kabul ettikten sonra dilerse ve hikmeti uygun görürse insanları da razı ve memnun eder. Bir hadis-i şerifte bildirildiğine göre, Allah bir kulunu severse, önce Cebrâil'e haber vererek onun da o kulu sevmesini ve bunu bütün gök ehli arasında ilan etmesini söyler. Allah, Cebrâil ve cümle melekler o kulu sevince de onun sevgisi yeryüzü ahalisinin gönüllerine de yavaş yavaş iner ve yayılır. * 


Öte yandan, önemli olan Allahı razı ve hoşnut etmektir. 
O razı olduktan sonra isterse ve uygun görürse başkalarını da razı ve memnun eder. Bir konuda olumlu sonuç almak için en yetkili kişiyi memnun etmek, onun onayını almak yeterlidir. 
Bir padişahın memleketinde rahat ve huzur içinde yaşamak için o padişahı razı etmek yetmez mi? Kısacası iş, kendimizi Allah'ın hoşnutluğuna layık hale getirmektir. Düğüm oradadır. 
İşin gerisi O'na ait olup O'nun hikmet ve tercihine bağlıdır. 


A 
- oTe ? YG A 


isi i fjae Ə url: a AAA " 


<Ò% Jai ələ 


“Kendisine kötülük edene de iyilik eden, en kapsamlı faziletleri elde etmiştir.” 


Bize kötülük edene aynıyla mukabele etmemek, onu hoş görmek, hatta iyilik etmek bazan onu mahcup edip pişman olmasına, özür dilemesine vesile olabilir. Bundan anlayan, istismar etmeyen kimselere karşı bu, hem çok güzel bir ahlâk hem de etkili bir ıslah yöntemidir. 


“İnsan, ihsanın kuludur” demişler. Eğer hasmını mağlup etmek istersen, fenalığına karşı iyilikle mukabele et. Çünkü böyle davranırsan, insafa gelir. Hatasını anlar. Yaptıklarından 


4 Buhari, Edeb, 41, Müslim, Birr, 48. 
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pişmanlık duyar. Sana dost olur. Böyle davranmayıp kötülüğüne kötülükle mukabele edersen, düşmanlığını sürdürür. 
Görünüşte mağlup bile olsa, kötülük için sürekli fırsat kollar. 
Yıllar sonra da olsa, eline firsat geçtiğinde, hemen değerlendirir, yapacağını yapar. “Düşmanını kuvvetle yenen, ancak yarı yarıya yenmiştir” (John Milton). Affetmek, büyüklüğün niteliğidir. Asaletin işaretidir. Kin gütmek, intikam peşinde koşmak, asil bir insana yakışmaz. 


ALEIC 


(ol os) Ea a ya yro 
“Düşünen susar.” 


Akıllı insan, kendini kontrol edebilen, davranışlarını ölçüp tartan, ne zaman, neyi, ne kadar konuşacağını çok iyi düşünen kimsedir. Önüne geleni yemez, diline geleni demez. Dolayısıyla sözlerini ilaç gibi kullanır. Öte yandan, daha çok dinlemeyi ve düşünmeyi tercih eder. Böyle bir kimsenin geveze olması, çok konuşması mümkün mü? İşte, akıl mükemmelleştikçe konuşmanın azalmasının nedeni budur. 


(Yİ AY) də? elə əə VE 
“Bilen, uygular.” 


“İlim, amelin arkadaşıdır: Bilen uygular. İlim, ameli çağırır. 
Gelirse ne ala, gelmezse o da gider” vecizesi de Hz. Ali'ye aittir. 
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İlim ile amel, teori ile uygulama arasındaki yakın ilişki ancak bu kadar güzel ifade edilebilir. Buna göre, bilen, bildiği şeylerin gereğini yerine getirmelidir. Yerine getirmiyorsa, çok geçmeden bildikleri de silinip gider ve etkisini yitirir. Bilgi uygulamayla pekişir ve kalıcı hale gelir. Bilgi tarafından çağrılan, beraberliğe davet edilen uygulama gelmediği takdirde, bilgi de gider. 


: SA xl NO 


“25 


z r zoo 
OIYAY fasi Laag 3 Da vey 


“Kendi kusurunu gören, başkasını ayıplamaz.” 


İnsan, başkasının gözündeki çöpü görmeden önce, kendi gözündeki merteği görmeli ve çıkarmaya çalışmalıdır. Böyle davranmadan sözünün etkili olması da çok zordur. Kendini ıslah edemeyenin başkasını ıslah etmeye kalkışması boşa emektir. Bu, ayrıca insan için bir mesuliyet kaynağı ve çok büyük bir kusurdur. 


GİYV OUZ? 2) bidi ə ya .. əv YoYY 
“Allah”a karşı gelen ve şeytana itaat eden, kendi kendine zulmetmiştir.” 


Şeytanın sinsi telkinlerini boşa çıkarmak ve o en büyük düşmana yenik düşmemek için bazı önemli noktalar: 


1. Mümin, şeytanın hile ve tuzaklarını bilmelidir. Onun, taraftarlarını sürekli olarak felakete sürüklediğini hatırlamalıdır. Şunu da bilmelidir ki Allah'ın davet ettiği ve insan için gerçek mutluluk kaynağı olan ne kadar güzel söz ve davranış varsa, şeytan sürekli olarak tersini yapmaya çağırır. Onun bu yöndeki şerrinden korunmak için de Allah'ın kitabı olan Kur'an'ı sıkça okumalıdır. Bu tür ölçü ve prensipleri Hz. 
Peygamber'in sünnetinde ve gerçek İslâm âlimlerinin eserlerinde de bulmak mümkündür. Mesela, şu âyet bizi güzelce ikaz ediyor: “Ey inananlar! Şeytana ayak uydurmayın. Kim şeytanın ardına takılırsa, bilsin ki şeytan, hayâsızlığı ve fenalığı emreder” (Nür 24/21). 


2. Allah'ın doğru yolunu ve çizdiği helal daireyi iyi tanımalı, bu yoldan ayrılmamaya ve helâl daireden çıkmama- ya gayret göstermelidir. Doğruyu bilen, eğriye iltifat etmez. 
Aydınlığı tanıyan karanlığı bile bile tercih etmez. Mikrop, sağlam bir bünyede kolay kolay faaliyet gösterme imkânı bulamaz. İnanan kişi de maddi ve manevi vücudunu, Allah'a kullukla zinde ve sağlıklı tutmalıdır ki şeytan oraya vesvese mikrobunu aşılayamasın. İnsan Allah'ın doğru ve aydınlık yolundan uzaklaştığı ölçüde şeytana oyuncak olur. 


3. Şeytanı düşman olarak tanımalı ve düşmandan asla iyilik gelmeyeceğini bilmelidir. Kişi böylece onun şerrinden büyük ölçüde emin olur. Çünkü, tehlikenin kaynağını farketmiştir. Ondan var gücüyle sakınır. Allah'a dayanır. Allah'ı dost edinir. Şeytandan da korkusu kalmaz. Şeytan, Allah'tan korkanlara hiçbir şey yapamaz. Kendisini dost edinenleri hüsrana uğratır. Kısaca mümin, Allah'la olan dostluğunu güçlendirmelidir. Allah'ın sevgisini kazanmaya gayret göstermelidir. Allah, dostlarını düşmanının insafına havale etmez. 
Kur'ân'da, Allah'ın, şeytana şöyle seslendiği bildirilmektedir: “Doğrusu, benim mümin kullarım üzerinde senin bir hakimiyetin olamaz” (İsrâ 17/65). 


106 ə Hz. ALİ”DEN HİKMETLER 


4. Şeytanın hilelerinden emin olmak için sürekli olarak Allah”tan yardım dilemelidir. Dua, müminin en etkin silahıdır. 
Maddi hastalıklar, âcizliğimizi ve muhtaçlığımızı anlayıp merhametli Yaratıcımız'a sığınmaya birer vesile olduğu gibi, şeytanın vesveseleri de bizi Allah'ın dergâhına yöneltmeli ve O'ndan yardım istemeye sevketmelidir. “Şeytan seni dürtecek olsa, Allah'a sığın; doğrusu O, işitendir, bilendir” (Fussilet 41/36). 


“Allah'a karşı gelmekten sakınanlar, şeytan tarafından bir vesveseye uğrayınca, Allah'ı anarlar ve hemen gerçeği görürler” (A'râf 7/201). 


Nas süresi bütünüyle, şeytanın vesvesesinden Allah”a sığınmayı konu alır. 


5. Kuvvetli bir imanı elde etmelidir. İman, Allah”a kulluğun en büyük ışığıdır. İmanın kuvveti ölçüsünde, hayat yolu aydınlanır, iyilik ve kötülük birbirinden ayırt edilir ve insan, düşmanlarını daha iyi tanır. Yine, iman parladıkça Allah”a olan güven de artar, tevekkül ziyadeleşir. 


6. Dünyada ve ahirette, şeytanın aldattığı kimselere olan yaklaşımı üzerinde düşünmelidir. Şeytan hiç kimsenin gerçek dostu değildir. Onun dostluğu, amacına ulaşıncaya kadardır. 
Amacına ulaştıktan sonra ise insana sırt çevirir, onu yüz üstü bırakır ve haline güler geçer. Bedir Savaşı nda, bir insan kılığına girerek müşriklere yaptığı vaatler ve tam savaş esnasında onları terketmesi buna örnektir: “Şeytan onlara (müşriklere) işlediklerini güzel gösterdi ve “Bugün insanlardan sizi yenecek kimse yoktur, doğrusu ben de size yardımcıyım” dedi. İki ordu karşılaşınca da geri dönüp, “Benim sizinle ilgim yok, doğrusu sizin görmediğinizi ben görüyorum ve şüphesiz Allah tan korkuyorum, Allah'ın azabı şiddetlidir 'dedi” (Enfâl 8/48). 


O, âhirette de dostlarına sırt çevirir: “(Hesapları görülüp) iş bitirilince, şeytan diyecek ki: ‘Şüphesiz Allah size gerçek 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olanı vaat etti, ben de size vaat ettim ama, size yalancı çıktım. Zaten benim size karşı bir gücüm yoktu. Ben, sadece sizi (inkâra) çağırdım, siz de benim davetime hemen koştunuz. O halde beni yermeyin, kendinizi yerin. Ne ben sizi kurtarabilirim ne de siz beni kurtarabilirsiniz. Kuşkusuz daha önce ben, beni (Allah”a) ortak koşmanızı reddettim.” Şüphesiz zalimler için elem verici bir azap vardır” (İbrahim 14/22). 


7. Allah”ın vaat ettikleriyle şeytanın vaat ettikleri arasında bir mukayese yapmalı, bunlara uyulduğu takdirde işin nereye varacağını güzelce hesap etmelidir. Şeytan, sürekli olarak kötülüğü süslü göstermeye, ahlaksızlığı teşvik etmeye ve bataklığa sürüklemeye çalıştığına göre, onun arkasından gitmek akıllı kimsenin kârı olamaz: “Şeytan sizi, fakirlikle korkutarak cimriliği ve hayâsızlığı emreder. Allah ise, kendisinden mağfiret ve bol nimet vaat eder. Allah'ın lutfu boldur, O, her şeyi bilendir” (Bakara 2/268). 


TAG 
AAL PO 


colvvy 242 alla svor 
“Nefsini başıboş bırakan zarar eder.” 


İnsanın mücadele edilmesi gereken nefsi, “emmare”terbiye edilmemiş, yontulmamış, durmadan günaha sevkeden” olanıdır. Nefs-i emmâre ile mücadele etmenin birtakım yöntemleri bulunmaktadır. Bunları şöylece sıralayabiliriz: 


1. Nefse Allah'ın nimetlerini hatırlatmak ve bunca nimetler karşısında Allah'a kul olmanın gerekliliğini, bu nimetlere nankörlük etmenin doğru olamayacağını hissettirmek. Gerçekten Allah'ın kullarına olan nimetleri sayılamayacak kadar 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çoktur. Her şeyden önce onu hiç yoktan yaratmış, hayatını devam ettirmesi için gerekli bütün maddi ve manevi cihazlarla donatmış, ayrıca bu cihazların muhtaç olduğu ne varsa hepsini dış ölemde var etmiştir. Mesela, gözü yaratmış, gözün fonksiyonunu yerine getirebilmesi için güneşi ve ışığı, mideyi yaratmış, midenin muhtaç olduğu her türlü gıda ve yiyecekleri basit bir sudan veya topraktan var etmiştir. Kısaca gökleri ve yeri birer nimet sofrası olarak insanın önüne sermiş, bunlardan istifade etmesi için gerekli bütün imkönları ihsan buyurmuştur. Öte yandan, şu dünya hayatında insanın önüne iyi ve kötü olmak üzere iki yol açmış, iyi yolu tutması, kötü yoldan ise uzaklaşması için kılavuzlar tayin etmiştir. Bu kılavuzların başında akıl ve peygamberler gelir. İşte nefisle mücadele ederken, bu nimetler hatırlatılmalı, bunlara karşı nankörlük etmesinin kendisine yakışmadığı belirtilmelidir. 
Ayrıca bu nankörlüğünün cezası olarak söz konusu nimetleri kaçırmasının kesin olacağı da anlatılmalıdır: | 


Şu âyet-i kerimeler işaret ettiğimiz nimetlerden bir kısmı- na dikkat çekmektedir: 


“İnsanoğlu, var edilip bahse değer bir şey olana kadar, uzun bir zaman geçmemiş midir? Biz insanı katışık bir meniden yarattık; onu deneriz; bu yüzden onun işitmesi ve görmesini sağladık. Ona yolu da gösterdik; buna kimi şükreder, kimi de nankörlük” (insan 76/1-3). 


“Ey insanoğlu, seni yaratıp sonra şekil veren, düzenleyen, mütenasip kılan, istediği şekilde seni terkip eden, çok cömert olan Rabb'ine karşı seni aldatan nedir?” (nfitar 82/6-8). 


“Kendisinden isteyebileceğiniz her şeyi size vermiştir. 
Allah'ın nimetini sayacak olsanız bitiremezsiniz. Doğrusu insan pek zalim ve çok nankördür” (İbrâhim 14/34). 
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“Allah'ın nimetini bile bile inkâr mı ediyorlar? Allah size, kendi cinsinizden eşler var eder. Eşlerinizden de oğullar ve torunlar var eder. Size temiz şeylerden rızık verir. Böyleyken onlar bâtıla inanıyorlar da Allah'ın nimetini inkâr mı ediyorlar?” (Nahl 16/71-72). 


2. Nefsi yola getirmenin bir yolu da Allah'ın, gizli açık bütün yaptıklarını gördüğünü, meleklerin kaydettiğini hatırlatmaktır. İnsanı ve sahip olduğu bütün duygu ve cihazları Allah yarattığına göre, bunlarla yaptığı her şeyi görmesi de son derece tabiidir. Kul dünyada yaptıklarını zamanla unutsa da Allah unutmaz ve mutlaka hesabını sorar. Cenâb-ı Hak hesap sormakla kalmaz, iyi veya kötü karşılıklarını da verir. Yüce Allah pek çok âyet-i kerimede bu gerçeğe dikkat çekmektedir: 


“İnsanı biz yarattık. Onun için nefsinin kendisine neler fisıldayıp telkin ettiğini de biz pek iyi biliriz. Biz ona şahdamarından daha yakınız. Zaten onun sağında yerleşmiş iki kaydedici melek, yanında hazır birer gözcü olarak söylediği her sözü kayda geçerler” (50/16-18). 


“Yaptıklarınızı bilen değerli yazıcılar sizi gözetlemektedirler. İyiler, şüphesiz, nimet içinde; Allah'ın buyruğundan çıkanlar ise cehennemdedirler” (nfitar 82/10-14). 


“Allah, onların hepsini dirilttiği gün, kendilerine işlediklerini haber verir, Allah onları bir bir saymıştır, fakat kendileri unutmuşlardır. Allah, her şeye şahittir” (Mücadile 58/6). 


“Kim zerre kadar iyilik yapmışsa onu görür. Kim de zerre kadar kötülük yapmışsa onu görür” (Zilzâl 99/7-8). 


Sürekli Allah'ın ilmi ve müşahedesi altında bulunduğunu düşünerek yaşamak, kötülüğe karşı en büyük engel olduğundan dolayıdır ki kulluk mertebelerinin en üstünü olan “ihsan” mertebesi sayılmıştır. Bunu şu hadis-i şeriften öğreniyoruz: 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“İhsan, Allah'ı görüyormuşçasına O'na kulluk etmendir. Her 


ne kadar sen O'nu göremesen de O seni görüyor.” ? 


3. Nefse, çok önemli bir görev ve memuriyet için verilen ömrünün sayılı günlerden ibaret olduğunu, belli bir süre sonra mutlaka öleceğini, önünde çok tehlikeli birtakım konaklar bulunduğunu, bu konakların her birinden güven içinde geçmesi ve ebedi mutluluklar diyarı olan cennete kavuşup cehennem- den kurtulmasının bu dünyada Allah'a iyi bir kul olmasına bağlı olduğunu sürekli hatırlatmalıdır. 


Şu âyet-i kerimeler insanın fâniliğine dikkat çekmektedir: 


“Senden önce hiçbir insanı ölümsüz kılmadık. Sen ölürsün de onlar bâki mi kalır? Her can ölümü tadacaktır. Sizi iyilik ve kötülükle imtihan ederiz. Sonunda bize döneceksiniz" 


(Enbiyâ 21/34-35). 


Kötüler cehenneme girdiğinde, oradan çıkmak isteyecekler. Fakat mazeretleri kabul edilmeyecek. Çünkü dünyada düşünüp doğru yolu bulacak kadar kendilerine ömür verilmiştir. 
Onlara şöyle denilecektir: “Öğüt alacak kişinin öğüt alabileceği kadar bir süre sizi yaşatmadık mı? Üstelik size uyarıcı 


da gelmişti. Artık azabı tadınız. Zalimlerin yardımcısı olmaz' (Fâtır 35/37). 


Allah, gafıl gönüllerin, dünya hayatına kanmalarını kınıyor, şiddetli bir biçimde onları ikaz ediyor: “Gözünüzü açın, yakında bileceksiniz. Yaptığınızın sonucunu kesin olarak bir bilseniz! Andolsun ki cehennemi göreceksiniz! Evet evet, onu gözlerinizle göreceksiniz. Sonra o gün, size verilen her nimet- 


ten kesin olarak sorguya çekileceksiniz” (Tekâsür 102/2-8). 


5 Tirmizi, İmân, 4. 
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4. Ölüm düşüncesini sürekli taze tutmalı, bundan ibret almak için zaman zaman mezarlıkları ziyaret etmeli, bu dünyadan göçmüş eş-dost ve akranları hatırlamalıdır. Ayrıca kabir ötesi hayattan bahseden, insanlara kıyametin dehşetini hatırlatan şu ve benzeri ayet-i kerimeleri okuyup dinlemelidir: “Gök yarıldığı zaman. Yıldızlar dağılıp döküldüğü zaman. Denizler kaynaştığı zaman. Kabirlerin içi dışına çıktığı zaman. İnsanoğlu ne yaptığını ve ne yapmadığını görür” (İnfitâr 82/1-5). 


“Ey insanlar! Rabb 'inize karşı gelmekten sakının. Doğrusu kıyamet gününün sarsıntısı büyük şeydir. Kıyameti gören her emzikli kadın emzirdiğini unutur, her hamile kadın çocuğunu düşürür. İnsanları sarhoş gibi görürsün, oysa sarhoş değildirler. Fakat bu, sadece Allah'ın azabının çetin olmasındandır” (Hac 22/1-2). 


“Güç yetirilemeyen en büyük baskın geldiği zaman, o gün, insan ne uğurda çalıştığını anlar. Cehennem, her bakanın göreceği şekilde gösterilir. İşte azıp da dünya hayatını tercih edenin varacağı yer şüphesiz cehennemdir. Ama kim, Rabb'inin azametinden korkup da kendini kötülükten alıkoy- 


muşsa, varacağı yer şüphesiz cennettir” (Nâziât 79/34-41). 


Kıyametin kopması, kesin bir gerçek olduğuna göre, uzak da olsa yakın sayılır: “İnsanların hesap görme zamanı yaklaştı. Fakat onlar, hâlâ habersiz, Hak'tan yüz çeviriyorlar” (Enbiyâ 21/1-3). 


Amellerin tartılması da nefse hatırlatılması gereken önemli bir kıyamet sahnesidir: “Tartıları ağır gelen kimse, hoş bir hayat içinde olacaktır. Tartıları hafif gelenler ise onların yeri bir uçurumdur. O uçurumun ne olduğunu sen bilir misin? O kızgın bir ateştir” (Kâria 101/6-11). 
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5. Nefsin kötü arzularıyla mücadele ederken, ona iyi insanları örnek göstermeli, kötülerin durumuna düşmekten ise onu sakındırmalıdır. İyi kimselerin hayat hikâyelerini ve yaşayışlarını sunmak eğitimde etkili bir yöntemdir. Nefsi terbiye ederken bu yöntemden de yararlanmak gerekir. İyi kimseler, tarih boyunca Allah”ın nimet, destek ve mükafatına mazhar olmuşlardır. Kötüler ise bir süreliğine güç, kuvvet, şeref ve nüfuz sahibi görünmüşlerse de bu geçici olmuş, sonunda kötülüklerinin cezasını bulmuşlardır. Yüce Allah, anlattığı bütün peygamber kıssalarıyla böyle bir terbiye yolunu tutmuştur. 
İyilik temsilcileriyle kötülük temsilcilerini değişik sahnelerde karşı karşıya getirmiş, iyiler gibi olmamızı, kötülerin yaptıklarından ise sakınmamızı pratik örneklerle tavsiye buyurmuştur. İyi insanlar tanındıkça, hayat hikâyeleri okundukça, sevilecekler sevildikçe de örnek alınmak isteneceklerdir. Bunların sevilip örnek alınması ölçüsünde de düşmanlarından nefret edilecek ve onlar gibi olmaktan kaçınılacaktır. 


6. İnsan, nefsine gerçek hürriyet ve mutluluğun nerede olduğunu anlatmalı ve bunu kendisine sürekli olarak hatırlatmalıdır. İnsan nefsi, kendisini mutlak hür görmek ister. Bir kayıt altına girmek onun zoruna gider. Onun için, zaman zaman, Allah”ın çizdiği meşru dairede yaşamayı bile hürriyetine vurulmuş bir kayıt olarak görür. Bunun hayat zevkini bozduğunu sanır. Bu yüzden de devamlı olarak bu dairenin sınırlarını zorlamak ister. Onun için, işin gerçek yönü kendisine anlatılmalıdır. Allah”ın çizdiği meşru dairenin aslında zevkli bir hayat geçirmeye kafi olduğunu, harama girmeye hiç gerek bulunmadığını, her bir haramın aslında zehirli bir bal niteliği taşıdığını, verdiği lezzetin geçiciliğini hatırlatmalıdır. 


Öte yandan, Allah”a kulluk sınırını çiğneyen kimselerin, sanıldığı gibi hürriyetlerine kavuşmadıklarını, tam tersine 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şeytanın kölesi ve oyuncağı durumuna düştüklerini öğretmelidir. Şeytanın ve şeytanlaşmış insanların köleliğiyle, Allah”a kulluk arasında bir tercih yapmak gerekmektedir. Bu dünya hayatında yükümlülük çağından mezara kadar yalnızca iki yol var. Biri, insanın ve bütün kâinatın yaratıcısı olan Allah'a kul ve asker olma yolu: diğeri ise Allah”ın mülkü olan şu dünyada firar etmiş bir asker veya kanun kaçağı bir eşkıya gibi yaşama yolu, Bu iki yol uzunluk ve kısalık bakımından birdirler. Gerek bu dünyada ve gerekse ahirette her türlü saadet ve lezzet, birinci yolda elde edilirken, ikinci yolda her türlü tehlike ve felaket söz konusudur. Akıllı insan tercihi güzel yapmalı, en selâmetli yolu yeğlemelidir. 


Şeytanın sözüne uyarak yasak meyveden yiyen Hz. Âdem (aleyhisselâm) böylece hiç ölmeyeceğini sanmıştı. Fakat bu zannının yanlışlığı çok geçmeden ortaya çıkmıştı: “Şeytan ona vesvese verip, “Ey Âdem! Sana sonsuzluk ağacını ve çökmesi olmayan bir saltanatı göstereyim mi? ” dedi” (Tâhâ 20/120). 


“.. Âdem, Rabb'ine karşı gelmiş oldu da şaşırıp kaldı” (Tâhâ 20/122). 


Yüce Allah, yalnızca kendisine kul olanla, sayısız sahte rabler edinerek bocalayan kimsenin durumunu gözler önüne sermek için şöyle bir misal veriyor: “İki adam var, bunlardan birincisi, birbirine rakip, birbiriyle hep çekişen ortakların emrinde, diğeri ise sadece bir kişinin emrinde çalışıyor. Bu 


ikisinin durumu hiç bir olur mu?” (Zümer 39/29). 


7. Nefse, sürekli olarak Allah sevgisini ve Allah korkusunu telkin etmelidir. Allah'ı tam olarak ve esmâ-i hüsnâsıyla bilen O'nu mutlaka sever. Allah'ın büyüklüğünü, azabını ve buna rağmen insanların hata ve günahlarını düşünen kimse de O'ndan korkar. 
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Kulun sevgisine en layık olan, hiç şüphesiz Allah”tır. Çünkü Allah, kulun sevdiği ne varsa hepsinin sahibi ve ihsan edicisidir. Mesela anne ve babamızı severiz. Oysa bunları da yaratan ve yardımımıza koşturan Allah'tır. Türlü türlü güzel yiyecek ve içecekleri severiz. Bunları da hiçten ve basit basit maddelerden, tam da ihtiyaç ve zevkimize uygun olarak yaratan Allah'tır. Öte yandan, insanın sevgi sebebi saydığı ne varsa hepsi en mükemmel biçimde Allah'ta mevcuttur. İnsan güzelliği, iyiliği ve mükemmelliği sever. Oysa kâinatta bunlar adına ne varsa hepsi Allah'ın sınırsız, cemal, ihsan ve kemalinden birer parıltıdır. Hepsinin de kaynağı Allah'ın güzel isimleridir. Dolayısıyla Allah, her şeyden çok sevilmeye layıktır. Nefse, bu şekilde Allah sevgisini aşılayarak onu kötü arzularından vazgeçirmeye çalışmalıdır. Şu da unutulmamalıdır ki Allah sevgisi, sadece sözle olmaz. Pratik hayatta bunun etkilerinin görülmesi gerekir. Allah sevgisinin kanıtı, O'na itaat etmektir. Çünkü seven, sevdiğinin isteklerini yerine getirir. Onu kırmak istemez. Allah'ını seven de Allah'ın emirlerine uyar, Peygamberini örnek alır. Allah'ın sevdiklerini de sever, düşmanlarına düşman olur. 


Allah korkusu da nefsi terbiye etmede önemli bir metottur. 
Dünyada insan birkaç senelik, hatta birkaç aylık hapis korkusuyla, en ağır yükümlülükleri yerine getirir. Amirinin azarını işitmemek için görevini eksiksiz yapmaya gayret eder. Acaba, hayatını ve hayatının devam etmesi için gerekli olan her şeyi kendisine borçlu olduğu Allah'ın bir gün hesap soracağını, bunun sonucuna göre, ya cennet gibi ebedi bir saadet diyarını veya cehennem gibi dehşetli bir azap mahzenini hak edeceğini düşünmesi gerekmez mi? Bunu düşünen insan, Allah'tan korkmak zorunda kalır. Dolayısıyla O'nun emirlerini çiğneme cesaretini kendinde bulamaz. Hayatı düzene girer. Dünya ve âhirette mutlu olur. 
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.(olYYo) Az, yer alal de bə EE ye VYAY 


“Ham hayallerinin peşinde koşan, bir gün eceliyle karşılaşır.” 


Bazı kimseler, bu dünyayı ebedi, kendilerini de ölümsüz sanırlar. Ölümü ve mesajını hiç hatırlarına getirmek istemezler. Hatırladıkları zaman bile hep başkası için söz konusuymuş gibi bir duygu içinde bulunurlar. Bazan kendilerinin de bir gün öleceklerini hatırlar gibi olurlar, derken hemen ardından yine deve kuşu misali kafalarını gaflet kumuna sokar, böylece avcının okundan kurtulacaklarını sanırlar. Sürekli olarak dünyalık çıkarlar, maddi hazlar hayal edip, bunları gerçekleştirme peşinde nefes nefese koşarlar. Oysa ecel, yollarında pusu kurmuştur. Onlar ise gaflet yorganını başlarına çektikleri için bundan habersiz, tatlı rüyalar görür dururlar. Ne var ki bir gün ansızın ecel kapılarını çalar, kafalarına vurur, hiç hazırlıksız onları kıskıvrak yakalar. Şu halde insan hiç habersiz ve eli kelepçeli olarak değil, gönül rızası ve gerçeğin farkında, önceden hazırlıklı olarak Allah'ın davetine icabet etmelidir. 
Mertçesine ölümün yüzüne gülmeli, gözü arkada kalmadan ebedi saadete girmek için kabir kapısını aralamalıdır. 


: A PA 
APIC 
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(ol YAY) Aile 46-ə or) 
“Sızlanıp sabırsızlık gösterenin musibeti daha da büyür.” 


Kurtuluş sabırdadır. Sabır acı, ama meyvesi tatlıdır. Musibet karşısında, bunu Allah'tan bilerek ve sevabını da O'ndan 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umarak dişini sıkıp sabreden, feryat ve figan etmeyen kişi dünyada da ahirette de kurtuluşa ermiştir. Bu şekilde davranmayıp sabırsızlık gösteren, ağlayıp sızlayan, feryat ve figan eden ise ahiretteki sevabı kaçırır, dünyada da eline bir şeyi geçmez, kırık elle intikam alır gibi sadece kendi kendine zarar verir. 


OKS 


(olr s3 A gəl I glS 55 9344 


“İnsanlarla hoş geçinen, onların hilelerinden emin olur.” 


Müdara, kısaca insanları idare etmek demektir. Toplumda herkes sevgi, dostluk ve kardeşliğe layık olmayabilir. Böylelerini idare etmek, şer ve kötülüklerini minimum seviyeye indirmek ve onlarla hoş geçinmek gerekir. Olgun mümin, dini kişiliğin- den, inanç ve ahlâkından, kısaca uhrevi hayatından ödün verme- den böylelerine karşı dünyevi bazı fedâkarlıklarda bulunabilir. 


Şerlerinden emin olmak için, ıslahlarına çalışmak ve aradaki köprüleri yıkmamak, diyalogu koparmamak düşüncesiyle değil de dünyalık bir gayeyle insanların yüzüne gülmek, makam ve mevkilerinden bu şekilde yararlanmak dinen kötüdür; yaltakçılık ve dalkavukluk kabul edilir. Her konuda olduğu gibi burada da niyet önemlidir. 


Kurtubi, müdâra ile çirkin bir ahlâk olan “müdâhene (yaltakçılık) arasındaki farkı şöyle dile getirir: “Müdâra dini ve dünyevi meşru bir fayda için dünyevi bir fedakârlıkta bulunmak demek olup mubah, hatta bazan müstehaptır. Müdâhene ise dünyalık için dininden, ahlâkından ve şahsiyetinden taviz vermektir.” Müdâranın iki önemli faydası vardır: Kötü insanların şerrinden emin kılar, bazan onların hidayetine vesile olur. 
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Bize kötülük edene aynıyla mukabele etmemek, onu hoş görmek, hatta iyilik etmek bazan onu mahcup edip pişman olmasına, özür dilemesine vesile olabilir. Bundan anlayan, istismar etmeyen kimselere karşı bu güzel bir ıslah yöntemidir. 


elvy Çöl şad dl asl yz va 


“Teşekkürünü sürdüren, gördüğü iyiliği devamlı kılar.” 


Her nimette Allah'ın hakkı, “şükür”dür. Şükür, nimetin O”ndan geldiğini bilmek, gönülden şükran duymak ve O”nun razı olacağı şekilde istifade etmektir. İşte bu şekilde şükür görevini yerine getiren kimse için Allah nimeti artırma garantisi veriyor. Bunu ihmal ederek nankörlüğe sapan ise nimete layık olmadığını ortaya koymuş ve ondan yoksun kalma riskiyle kendini yüz yüze bırakmıştır. Kısaca, yine Hz. Ali'nin belirttiği gibi, “Nankörlük edenin nimeti elden gider.” | 


YE, Tey. “o sG 
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LAYI akó —-—. JS gəl 3 avvi 
“Malının zekâtını veren, nefsinin cimriliğinden korunur.” 


Zekât, insanın çoğu zaman felaketini hazırlayan zorlu zenginlik sınavından başarı ile çıkmasına yardımcı olur. 
Peygamberimiz'in diliyle, dünya malı tatlıdır, çekicidir. © İn- 


6 Müslim, Zühd, 26. 
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sanı cazibesine kaptırıp yaratılış amacından saptırabilir, ebedi ahiret yurdunu unutturabilir. Bu açıdan varlık sınavı yokluk sınavından daha çetindir. Peygamberimiz, “Evve/kiler gibi elinizin genişleyip, lüks yarışına girerek tıpkı onlar gibi mahvolmanızdan korkuyorum” ' derken bu tehlikeye dikkat çeker. 
İşte zekât, böyle bir tehlikeye karşı kalkandır. Kişiyi madde düşkünlüğünden ve mala kulluktan korur. İhtiras zincirini parçalar. Sevdiği malının bir kısmını, sırf Allah rızası için başkalarına verebilen bir mümin, günlük hayatta kul hakkına kolay kolay göz dikmez, onların ellerindekini kıskanmaz, bu yönden harama girmez. 


Zekât, malın elde bir emanet olduğu bilincini kazandırmakla nefsin azgınlaşmasını, kalbin katılaşmasını önler. Kişiyi iyiliksever yapar. Böylece, Hz. Peygamber'in ahlâkıyla ahlâklanmış olur. Allah Teâlâ'nın yeryüzündeki gerçek halifesi makamına yükselir. Çünkü O'nun verdiği malı, O'nun adına kullarına seve seve dağıtır. Kendini mal sahibi bilerek minnet etmez. Zekât, yaratılmışlara şefkatin anahtarı ve en somut ifadesidir. Fâni ve geçici malı, ahiret hesabına geçirerek ebedileştirir. Şükür, “nimetin kaynağını tanımak, verene yürekten minnettarlık duymak ve onu veriliş amacı istikametinde kullanmak” olduğuna göre zekât, Allah'a şükrün de tam bir ifadesidir. 


Zekât, kötü bir nitelik olan cimrilik, acımasızlık ve benzeri kötü huylardan korur. İnsana, ağız tadı, huzur ve bereket sağlar. 


Zekât, zenginin kişiliğini geliştirir, hayra yöneltir, toplumdaki değer ve itibarını artırır. Böylesi cömert mümin, Allah'a yakındır, insanlara yakındır, cennete yakındır. Cimri ise bu üç yakınlıktan da yoksun olup cehenneme yakındır. * 


7 Buhâri, Cizye 1. 
8 Tirmizi, Birr 40. 
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“Çok yiyenin sağlığı bozulur, geçim sıkıntısı artar.” 


Bu sözün doğruluğu tıbbın ilerlemesiyle günümüzde daha açık bir şekilde ortaya çıkmıştır. Oburluk, ölçüsüz ve aşırı beslenme, başta kalp ve damarla ilgili olanlar olmak üzere sayısız hastalıklara davetiye çıkarmaktır. Toplumsal, psikoloyik ve dini açıdan da durum bundan farklı değildir. Sürekli olarak tıka basa yiyen, açlık ve yokluk nedir bilmeyen kimse çoğunlukla baştan çıkar, acımasızlaşır, azgınlaşıp adeta firavunlaşır. 
Toplumdaki açların halinden hiç anlamaz. Dolayısıyla onların elinden tutma ihtiyacını hissetmez. Katı kalpli, bencil, kibirli ve sevimsiz bir tip olarak insanlar arasında dolaşır. Böyle bir kimse, Allah”a karşı da öcizlik ve hiçlik ve ihtiyacı hissetmez. Gaflete gömülür. Dünyada bulunuş amacını, ölümü ve âhireti unutur. Manevi görevlerini ihmal eder. Büyük bir manevi tehlikeye sürüklenir. Oburluğu yüzünden en büyük kötülüğü kendi eliyle kendine yapar. Tüm bu tehlikelerden kurtulmanın çaresi, bu konuda da Hz. Peygamber'in yoluna uymak, acıkmadan yemeğe oturmamak, mideyi tam doldurmadan kalkmaktır. Midenin üçte birini yemek, üçte birini su ile doldurmak, diğer üçte birini de boş bırakarak ciğerlerin rahat nefes alıp vermesine yardımcı olmaktır. 


söle 36 
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(O) YYA) b é e 9 ə Şİ 52 yn 
“Bir şeyi çok yapan, onunla tanınır.” 


Buna göre, insan ne ile en çok meşgul olursa onunla tanınır. Herkes kendi imajını kendi oluşturur. Bazan güzel yetenekler taşır, üstün maharetlere sahip bulunuruz. Fakat bunların gereğini yerine getirmediğimiz, pratiğe dökmediğimiz ya da gereği gibi sergileyip tanıtmadığımız için o yönlerimizle tanınmayız. Bu açıdan kendi kendimize haksızlık etmiş oluruz. Hayatta, doğuştan bize yüklenen gerçek rolümüzü oynayamayız. İnsanlar da bizden yararlanma imkânı bulamazlar. 
Kısaca, herkes kabiliyet ve becerileri yönünde hareket etmeli, hayattaki rolünü güzelce, büyük bir hazla oynamalı ve öylece de tanınmalıdır. 


AtA Íi elis sə G3 İİ S3 a Sİ rae 


“Ölümü çok anan, dünyanın aldatmasından kurtulur.” 


Gafil insan ölümü düşünmez. Zaman zaman hatırına gelse bile bunu başkalarına verir. Ölümle aramızdan ayrılanların da nereye gittikleri, ölümün gerçekte ne anlama geldiği üzerinde kafa yormaz. Gidenleri, kısa bir yolculuğa çıkmışlar, birkaç gün sonra döneceklermiş gibi olaya yüzeysel bakar. Onları mezarlığa kendi omuzlarında götürdüğü, hatta kendi elleriyle kabre koyduğu, bazan çok yakını olup mirasını yediği halde, aynı durumun bir gün kendi başına da geleceğini anlamazlık- tan gelir. Öğüt de kendisine kâr etmez. Etrafını saran türlü türlü musibete de aldırış etmez. Bir gün bu âfetlerden birinin gelip 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o tutkun olduğu dünyadan koparacağını, hayatına son noktayı koyacağını görmezlikten gelir. İşte Hz. Ali, insanların bu gafletine karşı hayretini dile getiriyor. Böylelerini yadırgıyor. 


İnsan, ömrünün kısa, ecelinin gizli, buna karşın görevinin büyük ve yapacağı işlerin çok olduğunu bilirse, yaptığı kulluk görevlerinin hakkını vermeye çalışır. Erteleyici ve baştan savmacı davranmaz. Bunun tam tersi de geçerlidir. Buna göre, ölümü unutan, kendini dünyada ebedi sanan, ömür günlerinin, hayat nefeslerinin sayılı olduğunu görmezden gelen bir kimse, ibadetini, kulluk görevlerini ya bütünüyle ihmal eder veya baştan savma, yarım yamalak yapar. Öyleyse ibadetimizin samimiyet kazanmasında, ölümü düşünmenin, fâni olduğumuzu bir an olsun hatırdan çıkarmamanın büyük etkisi vardır. 


e a a 07 e) » YO - 


cilvə Gez SİN yab is AZİL 75 . 


owe 


“İyiliği tavsiye eden, müminlerin sırtını pekiştirmiş olur.” 


İyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırmanın önemi konusunda Kur’an’a göz attığımızda ana hatlarıyla şunları görüyoruz: 


İyiliği tavsiye ve kötülükten sakındırmak, insanlık tarihi boyunca tüm ümmetlerden istenmiştir.” Allah, geçmiş ümmetlerden bazılarına, iyiliği emir, kötülüğü ise nehyetmeyi ihmal etmelerinden dolayı lânet etmiştir (Mâide 5/78-79). İyiliği emir kötülükten men görevi en azından toplumun bir kesi- mi tarafından yerine getirilmelidir (Âl-i İmrân 3/104). Seçkin ve hayırlı insanlar olmak için bu görevi yerine getirmek gerekir 


9 Bk. Bakara 2/44; Âl-i İmrân 3/21, 113-114; Lokmân, 31/17. 
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(Bakara 2/110). Bu görevi yerine getirmek, kurtuluşa ermenin ilk şartıdır. Bu görevi yerine getirmek, müminlerin niteliğidir (Tevbe 9/71, 112). Bu görevi yerine getirmeye, namaz kılmak ve zekat vermekle birlikte yer verilmiş ve onlarla aynı kefeye konulmuştur (Hace 22/41). İyiliği emredip kötülükten sakındırmak için sarfedilen sözler, “hayırlı sözler” olarak nitelenmiştir (Nisâ 4/114). İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, mümin ile münafık arasında en önemli farklardan biridir (Tevbe 9/67, 71). İyiliği emredip kötülükten sakındırmak, özellikle âlimlere ve yöneticilere farzdır (Hac 22/41). 


Kısaca, bu önemli görevin yerine getirilmesinde hakkın üstün tutulması, bâtılın yok edilmesi, haklıların galibiyeti, haksızların ise etkisiz hale getirilmesi söz konusudur. Haklılar eğer bu görevi yerine getirmede pasif davranırlarsa, o zaman 


iş tersine döner. 


"irə 0S 22-19 4 İİ sz £AYY 
& 1 
FOLES Hil Al Şə 


“Kendinden bir öğüt vereni olanın, Allah tarafından bir koruyucusu olur.” 


İnsanın kulluk bilinci, ihlâs ve takvası, salim fıtratının sesi olan sağduyusu onun için en büyük nasihatçi ve yol göstericidir. Böyle bir otokontrole sahip olanı Allah da özel inayet ve görevli melekleriyle koruyacak, ayağının kaymasından muhafaza edecektir. 
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(VENN) İN ə xəz gis dedi gz 55) YOsA 


“Dünyaya düşkünlük olunca, sözde ahiret için yapılan ameller fayda vermez.” 


En büyük musibet, dünyaya aşırı düşkünlüktür. Dünyaperestlik, müslümanın dini hayatına, tıpkı bir sürü koyunun arasına dalmış aç bir kurt gibi zarar verir. Bütün hataların başı dünyaperestliktir. Yani maddi çıkar düşkünlüğüdür. Dünya öylesine acımasız bir anadır ki yavrusunu kendi besler sonra yine kendi yer. Dünya servet ve zenginliğinin helali hesaba tâbi, haramı ise azaba. Dünya bir tuzaktır, önüne serpilen taneler de arzulardır (Mevlânâ). “Dünya seven dost katına yüz akıyla varır değil” (Eşrefoğlu Rümi). Dünyaya esir olan âzat olamaz. Dünya sevgisi, insanın kalbinden imanın tadını çıkarır. Dünya sevgisiyle dolu bir kalbe vaaz ve nasihat de fayda vermez olur. Böyle bir arzu ve hevesle dolu olan bir kimse, her şeyi hatta din ve mukaddesatını bile dünya çıkarına alet eder. Dolayısıyla ihlâslı ve samimi olamaz. İhlâs ve samimiyet olmayınca da yaptığı ibadetlerin pek bir faydası olmaz. 


solo 


“Allah katında en büyük günah, üzerinde ısrar edilen günahtır.” 


Hz. Ali (kerremallahu vechehü) 


Âlimler, “Israr ile küçük günah Kalmaz, istiğfar ile de büyük günah kalmaz” demişler. Yani en büyük günah: bile işlendiğinde pişman olunup; Allah tan af ve bağışlanma dilenilse, artık büyüklüğünü yitirir ve küçük 


hale gelir. Aslında küçük olan bir günah üzerinde ısrar edilirse, bu da artık küçük olmaktan çıkar büyük günaha dönüşür. 
A Nedeni ise o günahın önemsenmediği, 


kerromaliahu vechenü hatta günah olarak kabul edilmediği, 


günahı bildiren zatın uyarı ve yasağının 
NE nl ciddiye alınmadığı-izlenimini vermesidir. 
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